Bir Kıvılcım 
Bülün 


Bir Bozturı 
İUİUŞİUUI 


milli demekratik devrim mücadelesinde omuz omuza 


YIL 2, SAYI 28 ONBEŞ GÜNDE BİR ÇIKAR 25 KURUŞ 


Kayabaşı Köylüsü, ağanın emrindeki jandarmaları topraklarına sokmadı 


Kayabaşı köylüleri Resneli Çiftliğinde sürdürdükleri yiğitçe mücadelenin bir örneğini daha verdiler, Toprakları köylünün elinden almaya gelen ağanın emrindeki andarma birliği topraklara sokulmadı. 
Kadın, çoluk, çocuk hep birlikte Kayabaşı köylüleri mücadele ettiler, Jandarmanın dipçiğine, taşla kürekle karşı koydular. Sonunda köye giremeyen sğa ve jandarma geri çekilmek zorunda kaldı, Bu ara da ağa Niyazi Resne'nin hususi arabası da tahrip edildi. Arabanın içinde bulunan ağanın adamları 


dayak yediler. 
pimizin alınteri var. Ağa bu top Ü k (l 0 k k lara sokmayacağız. Artık yeter y yıl haksız yere tasarrufunda bulundurduğu hazine Simdi kan emici zalim ağa M mak için uğraşıyorlardı. Yıllarca gün ağarınca 


Kayabaşı köylüleri «Ağa bu top |, a 5 
rakları gasbetmiştir, Bu toprak, 

rakları işleyemez, Bu köye de 

giremez. Jandarma değil ordu 

çektiğimiz acılar», diyorlar. HALKIMIZA, 

Biz Tire'nin Yenioba köylüleri olarak Reşet arazisini kasım ayında işgal ettik. Bizler ağanın toprağında köle gibi çalışıyor, sefalet içinde yaşı- 

Niyazi Resno şöyle konuşuyor: başlayıp gece yarılarına kadar ağaları, beyleri zen- 
«Hayatımı güçlükle kurtar- (Devamı sayfa 3 de) 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lar bizimdir. Bu topraklarda ne. BO Karşımıza devletin bütün kuvvetleri çıksa birlikleri gelse ağayı bu toprak 

Kayabaşı köylüleri bundan bir s NE ME . e PEME fa 9 
kaç ây önce de ağanın köylü. bey diye bilinen bir kan emici toprak ağasının 30 
lerden gasbettiği ürünlerin bulunduğu depoyu dinamitlemişler di, ; 

yorduk. Çocuklarımız gurbete çıkıp aylarca iş bul- 


(Devamı sayfa 3 de) 


Turanlar Köylüsünün Mücadelesi Hepimize Örnek Olsun 


 Talimlerden toprakları söke söke alacağn 


sm 


Ilgın Olukpınur'da toprak mücadelesi 


Köyümüzdeki Başaran Çiftliğin de toprak mücadelesi devam ediyor. Ağa korkusundan Çiftliği satılığa çıkardı. Fakat tapusu olmadığı için alıcı bulamıyor. Son olarak da çiftliği kiraya vermiş, Sürmeye gelen traktörü bütün köylü birleşerek köye sokmadık. Toprakları (o sürdürtmedik, Köylüyü şikâyet ettiler. Olukpınardan 6 kişi tutuklanıp gö türüldü. 


AMERIKANCI AP ÇÖKÜYOR 


Seçimlerden sonra: gazetemiz «AP iktidarı diken oturmuştur.» demişti, Bugün AP'nin ipliği pazara çıktı. İşçi, köylü ve gençlerin devrimci mücadelesi AP'nin maskesini yırttt. Onun halk düşmanı suratını ortaya çıkardı. Bugün patronlar, toprak ağaları ve tefeciler diktatörlüklerini AP vasıtası; ile devam -ettiremeyeceklerini anlıyorlar, Sömürü ve zulmü de. 
vam ettirebilmek için yeni tertipler hazırlıyorlar. 

Bu yılın başında Cevdet Sunay bütün hâkim sınıf partilerinin liderleri ile tek tek görüşlü, Gittikçe yıkılan AP ikti- 
«Halkın 


İstanbul Demir Döküm Fabrikası 

Bugün biz bir fabrikada hareket yapınca, polisi, askeri hemen oraya yığıyorlar. Halbuki fabrikalarda birden hareket olsa, kuvvetlerini dağıtmak zorunda kalacaklar, Bir de köylülerin aynı şekilde harekete geçtiğini düşünelim. O zaman bu heriflerin ne polisi yeter ne de ordusu) 

Turanlar Köylüsü diyor ki: Bir Turanlar Köyünün mücadelesini basurmak için Germencik Jandarması yetmedi. Aydın, Söke ve Nazilli'den takviye birlikleri getirdiler. Bütün ova köyleri ayağa kalkarsa, ağaların hali dumandır. Bütün Türkiye köylüleri bizimle beraber, işçiler, gençler ve bütün devrimciler bizimle beraber. Devrim zorlu bir mücadeden sonra zafere ulaşacak, Tedbirlerimizi almalı hazırlıkları yapmalı- yz» | 


darına destek olmalarını istedi. 


durmak için hepiniz birleşin» dedi, Bütün bu partiler halkımian mücadelesini durdurmaktan, onu ezmekten yana idiler, Fakat: batan AP gemisine sarılmak işlerine gelmedi. Meselâ CHP «Ben iktidara gelirsem üç ay içinde ortalığı süt yaparım», diyor. Hâkim sınıflara halkımızı kolayca ezebileceğini söylüyor. CHP bunu yapabilir mi? Hayır yapamaz. Halkımızın mücadelesini hiçbir kuvvet durduramaz. 
yandan da «devrimci» olduğunu söylüyor. Halkımızı kandırmaya çabalıyor. Hâkim sınıfların bugünkü demokrasi diye yutturuyor. Amerika'ya karşı çıkmıyor. Halk 


Turanlar ve Kayabaşı keii oaii ve hürriyet uğruna harekete geci: Bir - İktidar köylünün üzerine jandarma gönderdi. Ama toprak. ağaları 1 ve tefeci. 
- zulmü altında ezilen köylülerin mücadelesini bastıramazlar. 
köy halkı toprak ağalarına, tefecilere ve onlarin iktidarına karşı mücadele bayrağını açmağa hazırlanıyor. Başta işçi sınifı, bütün halkımız mücadele $ 


eden köylülerin yanındadır. 


Toprak ağası olan Sinan ve İbrahim ağalar tarafından 7000 dönümlük günü bir yürüyüş yaptılar. 


Harbecin köylüleri, Diyarbakır'da 4 Ocak 


Sinan ve İbrahim ağalar kadastro yolsuzluğu ile, sahte bir çap uydurarak tüm arazinin kendilerinin olduğunu ileri sürdüler ve köylülerin topraklarını gasbettiler. Yanlarında jandarma da getirerek köylüleri dipçik ZOruyla topraklardan çıkardılar. 


(Devamı sayfa 3 de) 


üstüne 


mücadelesini dur- 


liman 


CHP ' bir diktatörlüğünü 


(Devamı sayfa 3 de) 


işçileri diyor ki: 


iin köylüleri yürüdü. 


halkımızla omuz omuza 


31 Ocak Pazar günü öğretmenler, bütün halkımıza yapılan baskıları protesto etmek için İzmit'te 


4 (© © Türanlar köylüleri otuz “yıldır. sürën” mâhkeme “dosyalarını . âttılar, Höklafını Söke söke almak” için ileri atıldılar; İ 
tiği toprakları işgal ettiler. Ağalar. ve onların iktidarı AP, jandarmaların köylüye’ Saldırttı. 


> amir A TEN o EUROEN aranma m l 


Daha yüzlerce 


bütün ` 


$ 


İ 


işgal edilen, 


toprakları 


' 


Üğretmenler 


bir miting düzenlediler, Amerikancı patronların; uşak- 


ları bu mitinge saldırdılar. Bir çok öğretmeni yaraladılar. İktidarın polisi, saldırganları korudu, öğretmenleri nezarete aldı. 


(Devamı sayfa 3 de) 
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rine andiçtiler. 
Ağa Muzaffer. Keskin, 1925 ye, 


; Inda, devlete ve kasabadaki; me. 
, murlara sırtını dayayarak Turanlar Köyünün topraklarını gas 


betti.. O zamanlar çeşitli baskı- 


larla köylünün başkaldırması ön. 


lendi. Ağa zulmü altındaki köy- 


lüler tefeci ve tüccarların sö 


mürü ağına düştüler. . Ellerinde , kalan bir iki dönüm toprağı da "kaybettiler. Şu anda köylülerin yüzde doksanbeşinin bir bile toprağı yok. Köylü- 1934 de mahkemeye başvurdu. Mahkeme 
36 yıl devam etti, Dâva dosyaları 
yığıldıkça yığıldı. Sefalet ve perişanlık arttıkça arttı. 


Köylüler toprağın mahkeme ile * 


değil kuvvetle kazanılabileceğini öğrendiler. «Beklemeye tahamm lümüz kalmadı. 
re karşı isyan istiyoruz.» diye rek mücadeleye “atıldılar, 


Geçen ayın başında yoksul köy 


lüler işgal meşalesini yakarak ileri atıldılar. Orta topraklı köylüler de onlara katıldı. Germen. 
cik'te oturan ağaların toprakları 


, işgal edildi. Köylüler yollara ya. 


zılar yazdılar. «Kahrolsun top. 
rak ağaları, kahrolsun tefeciler, Toprak ağaları ve tefeciler bura- dan içeri , giremez.» dediler, 

Köyün bütün idaresini köylülerin kurduğu komite ele aldı, Vur guncuların ve ağaların iktidarı - nın köyde sözü geçmez oldu, İşgalden önce ve işgal sırasında devrimciler köylülerle omuz omuza mücadele ettiler. 

Köyde oturan birkaç ağa büyük korkuya kapıldı. Fakat köy. 
lülerin çelikten birliği karşısın. 
da işgale doğrudan doğruya karşı çıkamadılar. Bu ağalar, zengin köylülerle birleşerek çeşitli bozgunculuk yollarına başvurdular, Mücadeleyi içten bölmek için ellerinden gelen! yaptılar. «Devrim ciler gelirse köye siyaset girer, Diğer köylerden gelenler aramı za katılırsa, bu, devlete karşı is yan olur» diye propaganda yap. 
tlar. Bozguncu görüşler yayarak köylüleri yollarından döndürme ye çabaladılar.. «Avukat tutalım, 


Bakanlarla konuşalım. Mebuslar, 


la konuşalım.» dediler. Köylüler bütün bozguncu fikirlere öurdular, Civar köylerin halkıyla 


ve devrimcilerle birleştiler. İşga. f 


le kararlı, bir şekilde devam èttiler. 
Germencik'te oturan ağalar fa. 
(Devamı sayfa 3 de) 


karış- ` 


Ağalara, beyle- * 


karşı i 


mik gti 
“Köylüler sonuna kadar mücadele edecekle. | 


Şerafettin Atalay'ı vurdular 


Halkımız yiğit bir ev- daha kaybetti. 


lâdını 
Halk düşmanları Serafettin Atalay'ı pusu ku- 


rarak öldürdüler. Serafettin Atalay arkadaş, halkın dâvasını savunduğu ve bu uğurda miicadele ettiği için öldürüldü. Türkiye İşci Par tisi (TİP) Amasya İl Başkanı olan Şerafettin arkadaş, avm zamanda 
İSÇİ — KÖYLÜ gaze: 
tesinin Amasya temsil: <isivdi.» 

Halkimizm kurtulusu volunda daha fedakârca 


'çalısalım; Halkımıza ve 


sehitlerimize lâyık ola- 


“lum. 


Po'is öğrencilere suldırdı 


24 Ocak günü Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Yurdu Ameri 
rikencı iktidarın zorba polisinin saldirısına uğradı. Polis, sudan bi: bahaneyle, tabanca ve sis bombaları kullarfarak yurda hücum etti Yurtta kalan öğrencilerin bütün eşyalarını, yurt binasını tahrip etti 


Eşi az görülür biş hunharlıkla, polis kız öğrencilere 


tecavüz etti 


Yurt işçilerini, öğrencileri, hattâ kör öğrencileri yerlerde sürükledi 


saatlerce copladı. Saldırı sohun- da 300'den fazla öğrenci nezarete alındı. Dayak ve işkence nezaret- te de devam etti. Bu arada polisler öğrencilerin bütün değerli eşyalarını, paralarını yağma ettitler, 

Amerikancı iktidarın polisinin bu saldırısına yiğit SBF. öğrenci leri cesaretle karşı “koydular Kız erkek kahramanca dövüstü ler. Koridorlarda, odalarda {iç saat saldırgan sürülerine karşı mücadele verdiler. Hukuk Fakül tesi öğrencileri de SBF öğrenci lerinin yardımına koştu. Öğren ciler halkımıza lâyık evlâtlar ol. 
kere daha 


duklarını bir ortaya 


koydular, 


Bütün bu vahşi ve yağmacı saldırılar, devrimci gençliğin mücaöelesini durduramıyacaktır. Şe hitler vererek döğüşen gençlik, işçi ve köylü yığınlarıyla birleşerek emperyalizmin ve işbirlik. 
çilerinin yüreğine korku salmağa devam edecektir. 


o 


Deniz Gezmiş ye arkadaşlarına karşı hazırlanan oyun sökmeyecek 


Çeşitli (o tertiplerle gençliği yıldırmağa çalışan Ame- ortaya bir banka soygunu olayı atmıştır. Ocak ayı içinde Ankara'daki İş Banka- 


devrimci 


rıkancı iktidar, 


sı Subesini Oosoyanların Deniz Gezmiş ve arkadaşları olduğunu ilân etti. Bu yolla devrimci gençliğin itibarını sarsmak istiyor- 


du. Ayrıca polis ve jandarma bu olaydan yararlanarak devrimci gençliğin merkezlerinden biri O. 
lan Orta Doğu Teknik Üniversitesine saldırdı. 110'dan fazla evde arama yapıldı. Ama polisin gayretleri geri tepti. Gençliği yıldırma plânı sökmediği gibi, iktidarın aczi bir defa daha ortava çıktı. İşbirlikçi iktidarın polisi büyük bir seferberlik ilân ettiği halde, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını ele geçiremedi. AP iktidarı tam anlamıyla rezil oldu. 
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Tütün üreticileri bugüne ka dar da büyük mücadeleler verdiler. Ama tütün fiyatlarını her zaman Tekel İdaresi ve ihracas çı tüccarlar tayin etti. Yüzbinlerce tütün üreticisi bir avuç vurguncunun menfaatlerine kul köle edildi. Bu sömürü ve zulüm çemberini parçalamak için aman sız bir mücadeleye atılmak ge. 
rekmektedir. Bu mücadelede düş manlarımızı iyi tanımalıyız. İşçi — Köylü geçen sayısında düş. 
manların kimler olduğunu açıkladı, Tütün üreticilerinin düşmanları başta AP iktidarı olmak üzere tefeciler, tüccarlar, yabancı şirketler ve toprak ağalar: dır. 


Can düşmanımız, kan emici tefeciler kuvvetlerini nereden almaktadırlar? Tefeciler sırtlarını bankalara dayamışlardır. Tütün üreticilerini sömürürken bankalarla ortaklaşa çalışmaktadırlar. 
Bankalarla tefeci ve tüccarların kurdukları kumpas nasıl işler? 


Teteci ve tüccarlar ürünü daha mahsul öncesinden yok pahasına kapatırlar. Yoksul tütün üreti cisi geçimini sağlıyabilmek için borçlanır. Geliri artmadığından borç çemberinden bir türlü kurtulamaz, borç yükü yıldan yıla ağırlaşır. 'Tefeciler (üreticinin muhtaç durumundan yararlana» rak en ağır faiz şartlarını daya tırlar, Üretici en sonunda rehinden kurtaramadığı o tarlasını kaybederek topraksızlaşır. Devlet Plânlama Teşkilâtı, «Köylü nün kredi ihtiyacının her üç lirasından iki lirasını tefecilerin karşıladığını» itiraf ediyor. Bu ne demektir? Köylüler tefecilere köle edilmiş demektir. İhracat, çı tüccarlar 1964 yılında ürünü yok pahasına kapatırken 611 mil yon lira ödemişler. Tefeci — tüccarlar, bu paranın 600 milyon 


iğ MM, 


MM, 


Halkımın 


lirasını bankalardan kredi Ola rak almışlardır. 


Bankalar, halkın sırtından vürulan milyonlar ve devlet tara fından alınan vergilerle kurul- 


- maktadır. Bu bankaları kuranlar 


ve idare edenler, büyük patrom lar, tüccarlar ve ağalardır. Bankalar, bu sömürücülerin halkı daha fazla soymak için kurdukları şebekelerdir. Bunlar ikra, miye aldatmacaları ile halkımı. 


zıp gelirini topluyor. Sonra da 


bu paraları tefeci ve tüccarlara kredi olarak verip, onların halkımızı sömürmelerine yardımcı oluyorlar. Bankalar tefeci — tüc carın soygunundan pây alıyor. 
Bütün bunlar gösteriyor ki, bankalar tefeci — tüccarla elele ve rerek halkımızın sırtından milyonlar vuruyorlar. 


Bankalar kredileri neden köy lülere değil de tefecilere veriyor? 
Bütün üreticiler gibi tütün Üre ticilerinin tüketim kredisine bü, yük ihtiyaçları vardır. Çok az miktarda işletme ve iyileştirme kredisi alsalar bile bunu esas olarak geçimlerine harcamakta. 
dırlar. Bankalar yoksul üreticinin borcunu ve faizi ödeyems yeceğini bilmektedir. Binlerce küçük üreticiden alacaklarını toplamak için uğraşmayı (göze alamamaktadır, Parayı toplama işini tefeciler yapmaktadır. Tefe ci ve tüccarın üreticide bir ku ruşu bile kalmaz. Banka tefeciden de köylüden de aynı faizi a 
lacağına göre köylüyü tefeci 8 
racılığı ile soymak daha kolay. 
dir. Aynı zamanda böylece bankalarla tefeci ve tüccarlar ara sında sıkı bir menfaat bağı ku. 
rulmaktadır. Bu da iktidarı, ya ni devletin zorbalık gücünü elde tutmada işlerine yaramaktadır. 

Yurdumuzda iktidarı banka ve şirket yöneticileri öle toprak m 


tün. Türkiyeli; devrimeller dev. Bağlı bulunduğu ilçe 125 sene «Dar gelirlilerden vergi abm. 


4 ami... aiana hislasam 


Ei: 

ğaları, tefeci ve peo elle rinde tutuyorlar. Bu yerli hà kim sınıflar tütün üreticisine karşı büyük Amerikan sigara şir. 
ketleri ile birlik olmuşlardır. Bu şirketlerin halkımızı soymasına aracılık ve ortaklık etmektedir. 
ler. Tütün ihracatçıları, topladıkları malı bu Amerikan sigara şirketlerine satıyorlar. Piyasadan bu şirketlerin istediği kadar mal alıyorlar, tütüne bu şirketlerin istediği fiyatları veriyorlar, Tütünümüzün dünya yüzünde ne kadar satılâcağına bu şirketler karar veriyor. 


Bunun sebebi nedir? Yerli håkim sınıflar bütün güçlerini bir araya getirseler bu Amerikan sigara şirketleri kadar etmezler, Dünya tütün piyasası bu sigara şirketlerinin elindedir. Tekel i daresi, yerli ihracatçı tüccar ve 


tefeciler sömürülerini devam et- 


tirebilmek için bu emperyalist şirketlerle işbirliği etnlek zorun dadır. Bu durum yalnız tütünde mi böyledir? Hayır. Tütün gibi, diğer tarım ürünlerinde ve sana yi mamüllerinde de dünya pe zarı emperyalist ülkelerin dev şirketleri ve bankalarının elin 


dedir. Bu dev banka ve şirket , 


ler’ dünya pazarında kimin ne üretip ne satacağını kendi meniaatlerine göre tayin etmektedir ler. İçerde ve dışarda neyi Üre tip ne kadar satabileceğimizi bu çete tayin ediyor. Yerli banka ve şirketler, ağalar ve tefeci tür carlar emperyalist ülkelerin dev banka ve şirketleri ile bunun için işbirliği ediyorlar. Ülkemizi emperyalistlere açıyor ve halkımızı onlarla ortaklaşa sö mürüyorlar. İşte bunun için, yerli bankaların, şirketlerin, top 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rak ağalarının ve tefecilerin ik. 
tidarı aynı zamanda. emperyaliz. 
min iktidarıdır. Halkımızı ezen ve soyan, 456.000 tütüncü ailesini dayanılmaz borç yükü al tında tefeci ve tüccarlara kul köle eden, rehinden kurtaramadığı toprağını kaybetmesine se bep olan bu iktidardır. 


Dünya yüzünde işçilere, köylülere, bütün emekçi halklara zul meden en büyük zorba emper- 
.yalist ülkelerin dev banak ve şir 'ketleridir. Yurdumuzda da bir [çok banka ve şirket vardır. 


© Halkımız üzerindeki sömürü ve zulmü bunlar, emperyalist ül 'kelerin dev banka ve şirketleriy le elele yürütmektedir; 


Banka ve şirketler her şeyden önce para kuvvetiyle halkımızın “başına efendi kesilmektedir. Pa, 


Uk almasınn rağmen hâlâ volu mıvor» deniyor. Ülkemizde nüfus  dertlerimiza ancak kendimiz na- 


Da saiia Eet 


raya hükmettikleri için kuvvetli 
dirler. Bir örnek verelim. 1969 
yılında bütün emekçiler bir yülık çalışmalarıyla 139 milyar lralık değer meydana getirdiler, Aynı sene içinde bankalarda biriken paraların kredi olara& dağıtılan kısmı 45 milyar lira dır. Sadece bankalar halkımızın bir yıllık çalışması sonucu ortaya çıkan paranın üçte birini kredi olarak dağıtmaktadır. Dev letin bütçesi de banka ve şirketlerin emrindedir. Bu bütçe yuvarlak hesap 30 milyar lira dir. Buna şirketlerin para gücü nü de eklemek gerekir, Görüyo. 
ruz ki, 36 milyon emekçinin 1969 
yılındaki 365 günlük çalışması- nın meydana getirdiği değerin üçte ikisine bankalar ve şirket ler hükmetmektedir. 


Banka ve şirketlerin gücünün diğer bir kaynağı da teşkilâtı olmalarıdır. Banka ve şirket pat ronlarının sayısı bütün Türkiye de bir — iki bini geçmez. Ama devlete, siyasi partilere, sary sendikalara, çeşit çeşit dernekle re bunlar hükmeder. Bunlar, tə peden tırnağa kadar teşkilâtlıdır lar. Halkımızın devrimci teşki lâtlanmasına var güçleri ile kar. 
şı çıkarlar. Kendilerini yıkacak olan böyle bir teşkilâtlanmadan ödleri patlar. Devlet kuvvetleri ni, polisi, orduyu, mahkemeleri, sarı sendikaları ve bütün geri ci teşkilâtları halkımızın devrim ci 'teşkilâtlanmasını engellemek için kullanırlar. Halkımızın teşkilâtlanarak kendilerini yıkması» nı önlemek için cinayetler işler- ler. Polis ve gerici çeteleri tara fından şehit edilen işçiler, köylüler ve gençlerin katilleri bun, lardır. Halkın mücadelesi güç lendikçe bunların zorbalığı da artar. En sonunda bütün demok- 


yıkalım bu düzeni, Kendi rülmesine ve ezilmesine karşı, ge hadiseyi daha da büyütmüş, köy: 


m a 


ratik maskelerden ve seçim gibi aldatmacalardan vazgeçerek açık zorbalığa, yani faşizme yeltenir- ler. Halkımızı zulüm altında in leterek köleleştirmek O isterler. 
Son günlerde hâkim sınıflar böy le bir yoldadır. Halkımızın güçlenen mücadelesi karşısında paniğe kapılarak faşizmi getirmek için oçabalıyorlar. 

İşte bankalarla tefeci ve tüccarların kurdukları kumpas büy le bir kumpastır. Bankaların ve şirketlerin kuvveti olmasa toprak ağası ve tefeci ve tüccarla, rın fermanı geçmez. Aynı şekii de tefeci ve tüccarlarla toprak ağaları olmasa bankalar ve şir ketler halkımız üzerindeki sö mürü ve baskılarını sürdürme te güçlük çekerler. Bunun için, yerli bankalar ve- şirketler, sırt larını hem emperyalizme dayar lar, hemi de toprak ağaları, tefe ci ve tüccarlarla ortaklaşa çal şırlar. 

Bütün bunlar bize neyi gösteriyorlar? Bu sömürü ve zulüm çemberinden nasıl kurtulabiliriz? 
Düşmanlarımızı yenmek için han gi yolu tutmalıyız? 

Tütün üretiçilerinin kurtuluşu bütün halkımızın kurtuluşu ile birlikte olacaktır. Çünkü banka ve şirketler, toprak ağaları, tefeci ve tüccarlar aynı zamanda 


Kadirli I iencinrle 


bütün halkımızı sömürüp ezmek tedir. Onların iktidarı AP bütün emekçilerin sömürülmesine hiz met etmektedir. Yani tütün üre ticilerinin ve bütün halkımızın düşmanı aynıdır. 

Şu anda karşımızda duran her gün yüzyüze geldiğimiz een azgın düşmanımız tefeci ve tüc carlardır. Yazın sıcağı, kışın s9- ğuğu demeden, çoluk çocuğu 

uz, karımız kızımızla çalışarak meydana getirdiğimiz ürüne £) koyan" onlardır. Bunların sömü rüsüne son vermek için girişece ğimiz mücadele kızıştıkça, bütün düşmanlar birleşerek bizi durdur maya çabalıyacaklardır. > Fakst bizim birliğimiz bütün sömürücü leri yokedecektir. Bütün işçiler ve köylüler birleşip mücadele ettiğimiz zaman, iktidar bizim O. 
lacaktır, 

Hiçbir kuvvet halk düşmanin. 
rını yok etmemize engel olama yacaktır. 

Birleşelim, tefeci ve tüccarla rın kökünü kazımak sömürüye son vermek için ileri atılalım. 
Halkımız gerektiğinde kanını 2- kıtarak devrim yolunda ilerliyor. 
Bu yoldan ilerliyelim, Halkını. 
zın düşmanlarından iktidarı almak için kahramanca ve çetin bir mücadeleyi göze almaktan başka çare yoktur. 


e 


MAMA 


“Kurtuluşu için açıklıyorum 


Bulunduğum yer Hakkâri'nin Yüksekova ilçesidir. Bu ilin bü. 
tün kazalarında bulundum. Hal, kımın içinde yaşadığı durumu anlatmak istiyorum, 

Buralar hep ağa, bey, aracı, vurguncu ve nüfuzlu kimselerin elinde. Onların atları meydan okur, fakirin atları yerlerde yw tar. Atları da kendileri de topal, sakattır. Bunun sebebi nedir di yeceksiniz? Bunun sebebini halkımın kurtuluşu için açıklıyorum. 
Ölümü bile göze aldım. 

1 — Hazine arazileri, ağaların, 
beylerin ve nüfuzlu kimselerin elinde, 

2 — Ziraat Bankası aracıla 
ra, vurgunculara, ağalara, beyle re ve koyun kaçakçılarına çalış. 
maktadır. Yüzbinlerce liralık krediler vurgunculara verilirken, fakir halka bir iki yüz lira kre, di verilmez. İsteyen tekmelenerek kovulur. 

Fakir dövülür, kovulur hakkı aranmaz, Fakirin şahidi bile yoktur. Şahitlik yapanın vay haline, Şunun bir tozunu alıver denir, Alınır. 

Siz diyeceksiniz ki burada bak hukuk yok mu? Var elbet te, Ama bu hak ve hukuk bep ağaların ve beylerin (hesabına dır, Fakir köylünün haklı dâva sı mahkemede haksız çıkar. Hat tå suçlu bile olur. Devlet kimin ki, devletin şuncacık memuru ne yapsın. Öğretmenin hali de dumandır, Köylüden yana çıkar. 
Dövülür o da bizim gibi, Sürü lür, 

Halkımın yaşadığı hayatı anlatmaya devam edeceğim. Bü, tün halk bilsin, Beni gazetenize abone yazın. 

Hakkâri'nin Yüksekova Köylerinden 
Bir Köylü Arkadaş 


Devrimciler birieşin 


Türkiye'de halkımızın ve bütün devrimcilerin üzerinde durduğu meselelerin en önemlisi, solun dağınıklığı ve keşmekeşliğidir. 

Artık, bu çok ' önemli soruna ivedilikle eğilmemiz gerekmekte dir. 

«Bütün dünya işçiler! 
şın # çağrısını unutmayalım Bü 


birle 


ikibin kişi — askere gidenler di 


şında — motorlu vasıta nedir bilmezler. Ben öğrencilerime yo. 
lun ne olduğunu hâlâ anlatama, 


olan ikibin liradır. Yillik ka zancı buradaki yoksul halkın an cak kuru ekmek ve su ile yaşa masına yeter. Birçok sebze ve meyvenin adları buralarda bilin. 
mez, 


Toprak durumu ise ayrı bir felâkettir. Burada her aile orta lama altı veya sekiz nüfustur, Hane başına düşen toprak en çok üç dönüm. Çoğu topraksız yoksul köylüler karın tokluğuna Çukurova'ya çalışmaya inerler, Evler tandır alevi ile aydınlatı. 
lr. Lâmbası lükstür, 


Yoksul halk devamlı jandarma baskısı altında inlemekte. 
dir. Ağa ve şıh zulmü ise caba. 
sı. Burada jandarma halkı ez mek için görevlidir. 


Jandarmanın baskıları artırma sı üezrine köy halkı birleştik, Kaymakamlığa yürüdük hep birlikte. Ve iki gün sonra başçavu şu görevden aldılar. 

Şimdi de kızamık sardı ortalı ğı. Bir gün içinde 25 çocuğumu zu gömdük. 

Ama halk uyanıyor. Uyanan halk kendinden yana olmayanın kafasını oezmeyi de başaracak. 
tır. 


BİR ARKADAŞ 
PERVARİ — SİİRT 


Uyanan halk düşmanlarının taşını erecek 


Bulunduğum köy üçyüz hane. 


li ve ikibin nüfuslu olup, kasa ba özelliği taşır. Ama 


nerede? 


ve ışığı yoktur. Halk eşkiya kor. 
kusu ile katır sırtında Siirt'e i ki günde gidebiliyor. Köydeki lim. Devrimciler olarak kendi a ramızda birliğe ulaşmadıkça hal kımızın birliğini (osağlayamayız, halkımızla kaynaşamayız, 


Bütün devrimcilerin dünya ve Türkiye şartlarını bir bütün olarak değerlendirmeleri ve devrim ci teoriyle asla bağdaşmayan bu dağınıklığı ve rekabetçiliği ortadan kaldırmaları gereklidir. 


Solun dağınıklığı karşı — devrimci safların lehine olmakta, başta Amerikan emperyalistleri ve yerli işbirlikçiler bundan fazlasıyla yararlanmaktadır. 


Sosyalist kurultay bu birliğin sağlanması yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bütün dev. 
rimci çevrelerin bu kurultaya önem vermeleri gerekir. Bu ku ratayda devrimciler rekabetçili. 
ğe, gevezeliğe sapmadan mücade. 
lemizin bütün temel meseleleri. 
ni tek tek ele almalı ve halkı. 
mızın devrim dâvasına esaslı çözüm yolları getirmelidir. Aksi halde Türkiye halkının ezilme sine, sömürülmesine, horlanması na gözyummuş sayılırız. 

Bu büyük görevi başarma mü. 


cadelemizde bütün (devrimciler ` omuzomuza vermek zorundayız. 


Türkiye halkı Sosyalist Kurul tay'da alınacak ciddi kararları beklemektedir. 


Devrimci selâmlar, 


Gani GÜRBÜZER 
ADIYAMAN 


Biz vatandaş mıyız köle miyiz? 


Biz, aç ve az gelirli, beş — altı yılda ihtiyarlamış hayvanlarımızı bile değiştirmeye gücü ol. 
mıyan köylü vatandaşlarız. Gazete ve radyodan, personel kanunu, yeni vergiler kanunu, ardın. 
dan demire, şekere vs. ye zammı duyduk. Bunların içinde a caba bize yarıyân bir haber var 


“mı diye beklemekteyiz. 


Bugün iktidar ve muhalefet çarkları bir avuç insanın refahı için dönmektedir, Onun için sesleniyoruz: Milyonlarca köylünün 


“alın terinin, canının korunması 


için, insanca yaşamak ve yarı nından emin olmak için hakları. 
mizi korumak zamanı gelmiştir. 


düştüğü söyleniyor. Yılda çoluk 


leri hiç görmüyorlar mı? Vergiye gelince, sattığımız üzümün fiyatı 200 — 250 kuruştur. Bu fi yatlar en az 10 — 15 seneliktir. 
Rakı 30 lira, şarap ise 7,5 — 10 
liradır. Tütünün kilosu $ — 10 
ra. En aşağı sigaranın kilosu 
25 lira, Bir kilo yün 15 lira, bir 
metre kumaş ise 70 — 130 liradır. Bizden çok vergi alınan var mıdır? Aldığımız herşeyin fiyatı 
10 — 15 misli artmıştır. Üretti. 
#imiz malın değeri hâlâ yerin. 
de sayıyor. 

İşte bu haklarımızı almak için bütün köylüleri birleşmeye çağırıyoruz. 


ÇAL'dan BİR KÖYLÜ ARKADAŞ Elimize, dilimize takılmış bu demir kelepçeleri 
Kıralım ! 


İstanbul'da kültür sarayı yan. 
dı. İlgililer bir yılın içinde aynı sarayın yapılacağını (vadediyor. 
Bu saraya yalnız (İstanbul'un zenginleri eğlenmeye gider. Bir avuç azınlığın zevki için 100 mil yonlara hiç acınmıyor. Bizim köyün okulu 34 yıllık. Kerpiç ve taş duvarlı, Bulutlar karşıda görününce sınıfın içi su doluyor. 
Çocuklar ders yapmaya değil çi. 
le doldurmaya gidiyor okula, 


Şimdi tüm Anadolu köylüsüne soruyorum: Daha bunlar ne zamana kadar bizi uyutup avutacaklar? Daha biz ne zamana ka dar bunların bu ülkede eli değneksiz gezmelerine müsaade ede ceğiz? Nerede görülmüş şerefsiz, haysiyetsiz bir sürü insanın şərefli bir milleti temsil ettikleri? n 
Kolera tedbirleri, Bulgaristan dilencilikleri, ortak pazara giriş, meclis başkanı seçimi, yaldızlı yaldızlı radyo konuşmaları, per. 
sonel kanunu, para değerinin dü şürülmesi, her gün Danıştayda yürütmesi durdurulan hükümet kararları vs. Bunların hangisi halka hizmettir? Bizi yönetenlerin yıllardır uğraştıkları baş£a birşey var mı? 

Tüm köylü, emekçi kardeşle. 


Tek taşla duvar olmaz. Beş parmaksız el olmaz. Köylü arkadaşlar birleşelim. Birleşmeyince klerimiz olmaz. 

Kahrolsun Amerikan emperya- 
, kahrolsun yerli işbirlikçier, kahrolsun yardakçılar. Yaşa ın halkımız, yaşasın devrimci. 
er! 


ören Köyünden bir arkadaş, 


Yeter be... 


Yeter be... Bu kadar sabretti. 
gimiz yeter be... Ağadan, tefeciden, sömürücüden, bir gün olsun yüzümüz gülmedi. Bir za. 
manlar tarladaki ekini, evdeki buğdayı hesaplayan CHP nin ve şimdi de zammı işçi köylü üzerin de moda haline getiren Ameri. 


.kan iktidarının kanımızı emdiği yeter be... 


Sizden büyük bir kuvvet alarak yazıyorum, Yaşadığımız müd detçe bir gün olsun yüzümüz gülmedi. Hiç değilse gelecek nesilin yüzünü güldürmek için kanımın son damlasına kadar ça lışacağım. 

Bü devrimci mücadelede önü müze gelen engeli devrimci gü cümle ve fikirlerimle yıkmaya çalışacağım. Burada satırlarına son verirken katıldığımız odev. 
rimci mücadelede başarılar te. 
menni eder, ayrı ayrı hep'rize selâm ve sevgilerimi iletirim. 


Sivas'tan bir devrimci arkadaş 


Gerici 
Müdür Gökçeşmeyi 


tanıyalım 

Ülkemizde halkımızın verdiği haklı ve devrimci mücadele halk düşmanlarının yüreğine korku salıyor. Çorum Lisesinin gerici müdürü, biz devrimci gençlere baskı yapmaktadır. Bizlere ce za vereceğini söyleyerek tehdit etmektedir. Bu müdürün adı Fevzi Gökçeşme'dir. Halkımız bu gericiyi iyi bellesin, 

Bu müdür biz devrimci genç-Jere neden baskı yapıyor? 

Çünkü biz, halkımızın sömü. 


mA GURPIL; YAK DIZ, yo gul köylülerin, hashaş ekicileri. 
nin haklı dâvalarını benimsedik, Halkımızla birlikte mücadeleye atıldık. Bu mücadele içinde İşçi — Köylü gazetesini bulduk. Onu bütün Çorum'a yaymak için ça lışıyoruz. İşte bu gerici müdür, bizi bunun için tehdit ediyor, Amerikan emperyalistlerine, ağa lara, beylere karşı çıktığımız i. 
çin. Bu gerici müdür şunu İyi bilsin. Oturduğu müdür koltuğu kalıcı değildir, Ergeç halkımızın kurtuluş mücadelesi zafere ulaşacaktır. Bize yapılan baskılar nafiledir. Sökmez. Ama Fevzi Gökçeşme gibi gericiler, kendi kaderlerini halk düşmanlarıyla birleştirdikleri için ergeç (oyıkı. 
lacaklardır. Çünkü onlar halkı. 
mıza karşıdır. Halkın önünde hiçbir güç duramaz. 


ÇORUM'DAN LİSELİ DEVRİMCİLER 


Gelin canlar 


bir olalım 


Ben Uşak'ın içinden Mustafa Gençtürk. İŞÇİ — KÖYLÜ'yü okudum. Demir Döküm işçisi «Bütün işçiler köylüler birle şirsek, ağaları omahvederiz» diyor. Biz de işçiyiz. Biz de öyle diyoruz. Gönlümüz sizinledir. Gelin canlar bir olalım. 


Türkiye'de işçiler köylüler uyanıyor 


Kütahya'nın Değirmenözü köyünden : Mehmet Ali Dereli ve Slâhattin Dereli odun getirmek te iken önlerine Karakol Komutanı Ahmet Celek çıkmış ve «Be, ni görün» diyerek para istemiştir. Onlar da «Üzerimizde hiç para yok, gidelim evden getire lim», demişlerdir. Bu arada o dun getirenlerin evine kadar gel mişler, sonra da Mehmet Ali Dereli annesinden para istemiş, an nesi de olmadığını o söyleyince, para veremedikleri için Mehmet Ali Dereliyle Selâhattin Dereli tekrar karakola götürülmeye zor lanmıştır. Ahmet Çelek, Jandarmaları onların üzerine salmış, ta bancasını çekerek kendisi de saldırmış, ateş etmeye başlamıştır. 
Bunun üzerine, aileleriyle birlik te, kadın, kız, çoluk, çocuk Ka, rakol Komutanının üzerine yürü müş ve komutanın küfür etmesi 


muerden Kogan Komutan Kari şua kaçmak zorunda kalmış. | 

. Daha sonra Kütahya'dan on eri kişilik jandarma ekibi gel. 
miş ve köylülerden daha rahat haraç alabilmek için Mehmet Ali Dereli'nin bütün ailesini karakola götürüp, baskı yapmaya kal kışmıştır. Kendilerine zorla ifa- de imzalattırmışlar ve savcılığa göndermişler ve hapse atmışlar. 
dır. 


Bunun üzerine Mehmet Ali De, reli «Bu iktidar bizi soymak i. 
çin çeşitli yollarla bize baskı yapıyor, Zulmediyor. Soruyoruz, köylünün orman derdi ne zaman bitecek? Karakol Komutanının köylüden haraç alma hakkı nereden geliyor? Ona bu hakkı kim veriyor? Biz sağılacak inek değiliz, haraç vermiyeceğiz», 


Kırk gün içeride yattıktan sonra, Mehmet Ali Dereli bin lira kefaletle talhliye edilmiştir. Hapisten çıktıktan sonra Mehmet Ali Dereli «Köylü — İşçi zincirlerini bir 


diye haykırmıştır. 


gün mutlaka kıracaklar, baskı ve zulüm yapanlara da bunun hesabını soracaklardır» demiştir, 
Mevlüt KARAKAYA 
KÜTAHYA 


HAİNLER 


Ortaçağdan kalma zulümler Ediyorsunuz yeter artık Duyun uyandık uykudan Şişko, kel kafalı, hokkabaz Hainler, hainler 
Zelzele olacak yakında 
Her şey hazır kama kınında Alçaklığındır seni mahveden Şişko, kafalı, hokkabaz Hainler, hainler 
Saf ve cahil dedin aldattın Saf değil cahil değil şimdi Savaşta bayrak açan kimdi Şişko, kel kafalı, hokkabaz Hainler hainler 


M. ÖZBİLGİN — SUNGURLU 


öğrencilere baskı 
Kadirli Lisesi Müdüğü deviimci gençlere baskı ve zoğbalikiyâp maktadır. Kadirli ağalsirmnmn borusunu çalan'bu şahıs,;akşam'sabah içki içmekte ve derse gel diğinde ise namaza durmaktsidır, Geçenlerde üç öğrenciyi okulden atmış ve dokuz öğrendiyi ise birer hafta okuldan çıkar. 
mıştır. Yoksul halkımızın genç. 
leri bu müdürün maskesini in. 
dirmişlerdir. İçki ve kumar ma, salarında safâ süren bu müdü. 
rün ipliğini pazara çıkaracağız. 
Görelim bakalım el mi yaman bey mi yaman. 


Kadirli lisesinin devrimci genç leri diyor ki: «Bizim mücadele. 
miz her ne kadar baskı ve zorluklar altında oluyorsa da biz yılmadan ve usanmadan mücadele edeceğiz. Haklı olduğumuz için, halkımıza olan köklü inancı. 
muzla zafere kadar mücadele edeceğiz. Sonunda halkımız zaferi kazanacaktır» 


Kadirli Lisesinden bir arkadaş 


Kahta Lisesinde bir Amerikan uşuğı 


Kâhta Lisesi, Ortaokulokul Mü. 
dürü Amerikan satılmışı Abuzer Tepe tarafından yönetiliyor, ve öğretmeni yok, 

Abuzer Tepe bizim İŞÇİ — KÖYLÜ okumamıza izin vermiyor. Abuzer Tepe yaptığını yapı yor bizeama sanmasın ki yanına kalacak. Şüphesiz ne e kerse onu biçer. Bir bahane bu, larak devrimci bir arkaşamnızı disipline verdi. Disiplinde kız dâvası ve İftira mektuplar arka. 
daşa yükleniyor. Varsın yüklensin. Onun asıl gayesi devrimci arkadaşımızı sindirmek. Disip. 
linde «neden siyasetle uğraştığı, neden İşçi — Köylü okuduğu» soruluyor. 

Sayın Amerikan uşağı Abuzer Tepe bizi tehditle yolumuzdan ayıramazsın,. 

Kâhta Lisesinde devrimcilik s-Jabildiğine yayılıyor. Biz burada canla başla çalışıyoruz. İşçi — Köylü ve devrimci güçler sayesinde bizi yolumuzdan döndür. 
meye çabalayanların canma oku. 
TUZ. 


Kâhta Lisesinden bir Arkadaş, 


ZALİM LA LLM 


AASSM MGS 


» 


MİL MAMİ A A A e Ğİ AAE 


TURK-IŞ çökü 


(Baştarafı sayfa 4 de) Halil Tunç, dört Sendikecının bunları söyleyeceklerini daha ön ceden bildiği için toplantıyı gizli yaptı. Ne kadar gizlerse gizlesin, bu toplantı Türk — İş'in parça, lanmakta olduğunu göstermiştir, Türk - İş'i parçalayan işçi sınıfımızın devrimci mücadelesidir 


Bütün devrimci işçiler, patronlara teslim olmayı reddeden ve haklı mücadele yolunu tutan bütün işçiler, Türk — İş'in ne mal olduğunu bilirler. İşçi sınıfımızın son birkaç yıldır patron lara karşı yürüttüğü mücadele, dalma patron uşağı Türk — İş sendikacılarını karşısında bul. 
du. İstanbul'da, Ereğli'de, Çuku. 
rova'da ve yurdun her yerinde Türk — İş'i sendikacılar, patronlarla birlikte kurdukları zulüm plânları ile işçilerin müca, delesini bastırmaya çalıştılar. İŞ Çİ — KÖYLÜ gazetesi bütün Tür kiye'i işçilere geçen sene şöyle seslendi: «Sarı sendikalar işçi saflarında bir yılandır, başını ezelim! Sarı sendika çemberini kıralım!' Bu çemberi kırmadan bize kurtuluş yok!» Demir Dökilm'de, Gislaved'de, o Derbi'de, .Sungurlarda, o Çukurova'da ve yurdun dört bir yanında binler. 
ce işçi bu sese kulak verdi, Türk — İş'in gösterdiği patronlara tes Um olma yolunu reddettiler ve işçi sınıfına yakışan devrimci yo Yu seçtiler. « 


İşçilerin bu devrimci ve karar. 
lı mücadelesi Türk — İşi çökertti. Türk — İş yöneticileri şimdi birbirlerini yiyorlar. Ha lil Tunç, Çimse — İş Başkanı- nın patronlardan binlerce lira rüşvet aldığını ve işçileri sattığını söylüyor. Yarımca ve Çanak kale Seramik işçileri patron uşa ğı AP'i Hasan Türkay'ı çok iyi tanırlar, Seramik işçileri Çimse — İş Başkanı AP'li Hasan Tür. 
ay'ın patron uşağı olduğunu mücadele içinde anladılar. Ve onu işçi düşmanı ilân ettiler, Türk — İş hainlerinin düştükleri bu durum bütün gericilere, bütün hainlere ders olsun. 

Kızılcahamam toplantısında Metal — İş Federasyonu Başkanı 


bütün Türk — İşli sendikacıla. 
rı Ereğli'ye çağırdı. Orada işçilerin Metal — İş'i nasıl akın &- kın terkettiklerini ve DİSK'e bağ u Maden — İş'e nasıl geçtikleri ni göstermek istiyordu. Erdemir” in beşbin yiğit işçisi Metal — İş sendikasını çok iyi tanırlar, Onlar Kasım 1969 da Metal — İşin sarı yüzünü gördüler. Binlerce işçi toplanıp, grevin başa. 
nya ulaşması için neler yapma. 
ları gerektiğini görüşürlerken 


.Metal — İş sendikasının patron 


uşağı yöneticileri, Ankara'da işverenle pazarlık halinde işçi mü. 
cadelesini kaça satacaklarını ko. 
nuşuyorlardı. Erdemir işçileri bunları gözleri ile gördüler. Metal — İşi ve Türk — İşi hiç bir gerici kuvvet kurtaramıyacak tır. 


İstanbul'da, Sungurlar ve Eca fabrikası işçilerinin patronlara ve sarı Metal — İş ve Çelik — İş sendikalarına karşı giriştikleri mücadele şanlı 15 — 16 Haziran mücadelesinin işaretleri ol du. 


Türk — İş yöneticileri, işçi ar. 
kadaşlar şanlı 15 — 16 Haziran mücadelesinde şehitler vererek ilerlerken, bu mücadeleye karşı çıktılar ve patronların arkası- na saklandılar. 


Türk — İş şimdi parçalanıyor. 
İşçiler Türk — İş'i terkediyor. 
Biz bugüne patronlara ve sarı sen dıkacılara karşı yüzlerce mücade le vererek geldik. Bu yolda bir çok işçi arkadaşımız can verdi. 
Ama Amerikancı patronların ve onların uşağı sarı sendikacıların işçi düşmanı olduklarını öğrendik. Artık ne Türk — İş'e, ne de başka bir sarı sendikaya içimizle yer vermiyeceğiz. 


Sarı sendikacıların kahpelikleri bitmedi ve sıkı yönetimden son ra da devam etti. Devrimci işçi mücadelesinin ateşi (Çukurova. 
yı da sardı, Çukurova'nın şiş göbekli patronları, Amerikancı AP iktidarı, Türk — İş'in patron uşağı sendikacıları, Adana'da iş. 
çi sınıfımıza zalimce saldırdılar. 
Kurşun sıktılar, işçi kanı döktüler. Kardeşlerimizi hapse attı- lar. Adana'yı ordu ile kuşattılar. 
Sarı Teksif'den ayrılmak isteyen iscilerin mücadelesini «zulümle, 


tık aklımızı başımıza toplayalım, 


ye birşey yoktur. İşçi bugün politikanın içindedir. Ve politikaya daha bilinçli olarak girmeli ve oylarıyla yönetimi etkileyebilme lidir. 

3 — Türk — İş ulusun sosyal, 
siyasal ve ekonomik sorunları. 
na demokratik sosyalist açıdan bakmalı, ülkeyi hak ve hürriyet lere saygılı bir ortam içinde kalkındırmadan yana olan güçle rin safında yer almalıdır. 

4 — Parlâmentoda işçilerin 
temsili yolunda mücadele etməliyiz. : 

Bu sendikacıların genel grevi savunmaları ve bunu istemeyen sendikâcıları ihanetle suçlamaları iyi birşeydir. Yine bunların, Türk — İş'in emperyalist teşkilâtlardan almasına karşı çıkma ları ve Türk — İş'in satılık yöneticilerini suçlamaları da iyi birşeydir, Bu sendikacıların işçi sınıfımızın menfaatleri yönünde- ki bu isteklerini bütün gücümüzle desteklemeliyiz. 


Daha sonra bu dört sendikacı işçilerin siyasi iktidara ortak ol. 
ması için Türk — İş'in, meselâ CHP gibi sosyal demokrat bir partiye bağlanmasını (istediler, İşte bu noktada Türk — İş'in içinden çıkan muhalefetin üzerin de dikkatle durmalıyız. Böyle bir parti ile işçi sınıfının ve hal. 
kımızın kurtuluşu düşünülebilir mi? Halkımız yıllardır emperye. 
listlerin ve işbirlikçilerinin baskı ve zulümlerinin acısını çeki yor. Bu sendikacılar bilimsel sos yalizme karşı olduklarını ve sos yal demokrasiden yana oldukla. 
rını söylüyorlar. Oysa bilimsel sosyalizm halkımıza kurtuluş yo 


İŞÇİ — KÖYLÜ 


yor 


arttırmaya ve servetlerini (bi yütmeye çalışırlar. Bundan dolayı işçileri sömürmek için zulüm rı sendikalarda hapsetmeye çalışırlar, Sömürülerini devam ettirebilmek ve kârlarını arttırabil mek için iktidarlarını devamı et. 
tirmek zorundadırlar. Patronların menfaati işçileri ezen, onlara hiç bir hak tanımayan böyle bir düzenden yanadır. İşçilerin ise, emeklerinden başka hiçbir şeyleri yoktur. Ve işgüçlerini patronlara satarak geçimlerini sağ larlar. Patronların ve işçilerin varolduğu her yerde bitmez tü. 
kenmez bir mücadele vardır, Bu iki sınıfın menfaati ouzlaşamaz. 
Bu yüzden de bu iki sınıfın or tak iktidarı düşünülemez. Bü- gün Amerikancı patronlar, işçile rin haklı mücadelesini obastırmak için kan döküyorlar, yeni zulüm kanunları çıkarıyorlar; Sosyal Demokrat sendikacılar ise, işçilerin bu patronlarla barış içinde yaşayabileceklerini söylüyorlar. İşçi sınıfımızın bu eli kanlı düşmanlarıyla (o barış içinde yaşamasına imkân yoktur, Onlar Türk — İş'in devrimci gençlikle bağının koptuğunu ve işçi tabanını temsil etmediğini söylüyorlar, Türk — İş'i bu nok taya getiren, işçilerle, zalim pat ronları barış içinde bir arada yaşatmak maskesi altında patron. 
lara hizmet etmesidir. Sosyal demokrat sendikacılar da şimdi aynı şeyleri söylüyorlar. — Bunların söyledikleri işçi (o sınıfını kandırmak ve patronlara kul etmekten başka birşey değildir. 
Sosyal demokrat sendikacılar işçilerin seçim yoluyla iktidara gelebileceğini söylüyorlar. Böylece onlar aslında işçi sınıfının patronlara köle olarak kalması . 
nı ve hiçbir zaman iktidara gel memesini istiyorlar. Devrimci işçi — köylü iktidarı seçim ` yo luyla mı, yoksa devrim yoluyla mi kurulacaktır? Elbette dev- 


rim yoluyla! Ordu, polis, jandar.| 


ma hâkim sınıfların dir. Hâkim sınıfların bu dev let o makinasını ni. A halk iktidarını kurmak mümkin değildir. Başta işçi sınıfımız Ol. 
mak üzere bütün halkımız, « 
rimci gücünü ortaya 7 


için birleşmeli ve hâkim inat. 


Yiğit SAE işçileri haklarımı söke söke alacaklar 


SAE ve Üstünçelik, İtalyan sermayesinin hâkim olduğu ve Türkiye Elektrik Kurumu'na enerji nakil hattı yapan iki işyeridir. İtal yan patron senelerdir işçileri düşük ücretle çalıştırmakta, sarı sendikada kalmaya zorlamakta, haklarını vermemekte ve istediği zaman 


işten atmakta idi, 

İki sene önce SAE işçileri baş kaldırdılar, ama patron ve uşa 
ğı sarı sendika hareketi ezdi. 23 
arkadaş işten çıkarıldı. Üstünçelik işçileri ise patronu geçen Haziranda dize getirmişlerdi. 

SAE işçileri de daha fazla duramazlardı. Sırtlarından her yıl milyonlar vuran patrona ve ©- nun davulunu çalan sarı Tes — İşe esir olmayacaklarını söyle- 


diler. Maden — İş'e geçtiler. Yağ | 


cılar işçileri bölmeye çalıştılar, ama fazla direnemediler. Burun. 
ları kırıldı. Patron işçilere şirin gözükmek için para, tulum, ayakkabı dağıttı. Üstünçelik işçileri de SAE'ye destek oldular. İşçi kardeşliğine güzel bir örnek ver- 


“diler. Bundan böyle mücadeleleri 


ortak olacaktır, 

Sarı Sendika çemberini kırahm. 

Patronun uşalkarını aramızdan atmak için birleşelim. 


Üniroyak'de 
Grev 


Adapazarı Arifiye’deki Royal Otomobil Lâstiği Fabrikasında işçiler greve başladı. Lâstik — İş Sendikası etrafında kenetlenen 630 işçi 22 Ocak'ta müca deleye girişti. 
Röyal bir Amerikan fabrika. 
sıdır. Pirelli ve Good — Year firmaları ile ortaklaşa fiyatları istedikleri gibi tesbit etmekte. 
dirler, AP iktidarının paranın öeğerini oOdüşürmesinden sonra patron fiyatları yüzde 12,5 artır. 
dı. Fakat işçi Ücretlerini artır. 
maya ve çalişma şartlarını dü. 
zeltmeye yanaşmadı. 

Yılda 150 milyon lira kâr e den ve bunu Amerikaya götüren zalim patron işçilerin grev kararna karşı lokavt kararı aldı. 
İşçiler patronu dize getirip hak larını alıncaya kadar mücadeleye kararlıdırlar. 


SAYFA :3 


Turanlar köyü 


tirttiler, 


Amerikacı AP çöküyor 


(Baştarafı Sayfa 1 de) düşmanları ile ağız birliği edip devrimcilere karşı çıkıyor. 
Böyle bir parti devrimci olabilir mi? Devrimci ise halkımızı savunsun, 


Sunay'ın görüşmelerinden sonra Milli Güvenlik Kurulu toplandı. AP iktidarını destekleyen kararlar aldı. Halkımızı ezmek için iktidarın yeni kanunlar çıkarmasını istedi. Böylece Milli Güvenlik Kurulu hâkim sınıfların iktidar organı haline getirildi. AP ve Amerikancı paşalar iktidarı başladı. 


Mili Güvenlik Kurulundan cesaret alan AP iktidarı az gın saldırılara, zulüm ve işkenceye girişti. İktidarın polisi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurduna vahşice ve hayasızca saldırdı. Yüzlerce genci yerlerde sürükledi ve yaraladı. Genç kızlara alçakça tecavüz etti, Polisler yurtta ne buldularsa yağma ettiler. AP'nin teşkilâtladığı faşist ve gerici sürüleri her yerde devrimcilere saldırtılıyor. Adapazarı, Afyon, Konya ve yurdun her yerinde devrimci öğretmenlere saldırılar düzenleniyor. İktidar katil çeteleri teşkilâtlandırıp devrimcilere saldırtıyor Devrimci gençliği suçlamak için iktidar, kendi polisine çeşitli oyunlar oynatıyor. Son olarak halk düşmanları, Amasya TİP İl Başkanı ve gazetemizin temsilcisi ar. 
kadaşımız Şerafettin Atalay'ı kiralık katilleri vasıtasıyla pusu kurdurtup şehit ettiler. 


Hâkim sınıflar sömürü ve zulmü devam ettirebilmek için her çareye başvuruyor. Halkımızın gittikçe güçlenen mücadelesi karşısında paniğe kspılan iktidar azgın cinayet ler işliyor. Baskı ve zulüm halkımızı yıldıramaz. Halkımız şə hitlerinin kanı ile sulanan kurtuluş yolunda ilerleyecek ve & mansiz bir savaşla bütün düşmanlarını yenecektir. 


Büyük patronlar, toprak ağaları ve tefeciler bugün büyük bir ekonomik ve siyasi buhran içindedir. İktidarları bataklikta tepindikçe batan bir boğa gibi batmaktadır. İktidar işçi ücretlerini ödeyemiyor. İktisadi buhranın bütün yükü hal kımızın sırtına bindiriliyor. Fiyatlar yükseldikçe yükseliyor. 
Vergiler ve zamlar yoksul halkımızın belini büküyor. Halkımız bütün bu baskıları yerle bir etmek için her yerde aya. 
ğa kalkmalıdır. 


Mili Güvenlik Kurulu ile AP'nin ortaklaşa iktidarı hâkim sınıflar için geçici bir çözümdür. Bugün hâkim sınıflar içinde iki eğilim vardır. Birincisi parlâmentoculuk içinde yeni bir iktidar eğilimidir. İkincis, 27 Mayıs Anayasasının getrdiği bütün sınırlı demokratik hakları da ortadan kaldıran açıkça faşist bir diktatörlük eğilimi, Her iki durumda da halkımız büyük karanlıklar içine itilecektir. İşçiler, köylüler, memurlar bütün halkımız daha çok ezilecektir. 

Amerikancı patronların, toprak ağalarının ve tefecilerin bütün zulüm ve baskılarını yerle bir etmek için birleşelim. 
İşçi — köylü iktidarı yolunda ilerleyelim, 


Öğretmenler halkımızla omuz omuza 


re illrden jandarma birlikleri ge- 


Aydın il jandarma komutanı ve Söke jandarma komutanı ağaların emrindedir. Bunlar yoksul 


köylüleri ezen, zulmeden halk düşmanlarıdır. Söke jandarma komutanı, Didim'de ağalarla or. 
təklik kurarak hazine toprakla. 
rını parselleyip, parselleyip sat, mıştır. Ağalarla birlikte eğlence. 
ler ve alemler yapmaktadır, 

İşte bu halk düşmanları emir verdi ve 7 Ocak günü jandarma, köylülere hunharca saldırdı, Köylüler kahramanca karşı durdular, Kadın erkek, çocuk yüzlerce köy Hi «Öldürseniz de bu topraklar. 
dan çıkmayacağız» diye haykıra. 
rak jandarma dipçiğine göğüs gerdi. Birçok kadın ve çocuk yer lerde sürüklendi. Birçoğu dipçik darbeleri ile yaralandı. 15 köylü tutuklanarak hapse atıldı. Hapse atılan köylüler şunlardır: 

İsmet Akkaoğlu, Mehmet Dön, mez, Mustafa Balıkçı, Ahmet İz. 
mir, Yalçın Bayraktar, Hüseyin Gülfidan, İsmail Karaçay, İbrahim Çıkmaz, Yusuf Ergün, A, Ali Ergün, İsmail Konyalı, Meh. 
met Çakır, Elvan Kulaksız, Ali Dönmez, Recep Söke, 

Köylüler mücadeleden büyük dersler çıkardılar. İktidar kuvvetlerinin ağaların kuvveti olduğunu öğrendiler, Ağaların ve pat ronların iktidarına karşı aman. 
sız bir mücadele vermeden, dişe diş çarpışmadan kurtuluş olmadığını anladılar. Parlâmentocu ve reformcu fikirlerin dâvalarını na sıl saptırdığını gördüler. Köyde bu yanlış fikirler tamamen yıkıl dı. Devrimcilerle ve bütün halkı, mızla birleşmek gerektiğini kav. 
radılar. Yayınladıkları bildiride halkımıza şöyle seslendiler: «Yurt severler, yoksul köylüler, işçiler bizim mücadelemiz ortaktır. Bir liğimiz fethedilemeyen bir kale olacaktır. O kaleye hainler ve toprak hırsızları saldırmaya ce. 
saret edemezler.» Köylüler, halka karşı savaşanların ne kadar silâhlı ve azgın olurlarsa olsun- lar, güçsüz, korkak ve kof oldugunu anladılar. Cesaretle ve yičitçe mücadele edilince bütün düşmanların darmadağın edilece. 
ğini gördüler. Mahkemede bir köylü şöyle haykırdı: «Biz bir gün faşizmin bütün Zincirlerini ve kelepçelerini kırıp atacağız.» 

Şimdi Turanlar Köyüne ağalar giremiyor. Köylüler «Hele bir gelsinler Okuyruklarına teneke bağlayacağız.». diyorlar. Bundan sonraki mücadele daha amansız ve daha çetin olacak. Ağaların, tefecilerin, patronların ve ikti, 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Temizlik işçileri (Baştarafı sayfa 4 de) İşçi olduklarını kabul ettirdiler. 
Beyram ve tatil günlerinde çalışmama, günde 12 — 14 saat yerine 8 saat çalışma hakkını al dilar. Fakat vurguncu zalimlerin gittikçe ağırlaşan baskıları, bilinçli işçilerin atılması gibi sebep lerden dolayı, mücadele gerile- di. 

İki hafta önce Temiz — İş Belediye ile anlaşarak sehte bir direniş düzenledi. İşçileri aldatmak ve işçiler arasında Türkiye — İş'in gelişen mücadelesini dur durmak için bu yola başvurdu. 
Kışlık elbise ve süt gibi esasen verilecek olan şeyleri Belediye ile anlaşmalı bir direniş yuttur. 
macası ile alıp, işçilerin gerçek mücadelesini çelmelemek istiyor du. Türkiye — İş bu sahte dire. 
nişin foyasını meydana çıkardı. 
İşyerine giderek kendi grev hak kına dayanarak direnişi başlattı. 
Muhlis Şensöz ve uşakları işçilere ve sendikacılara saldırarak işçi düşmanı yüzlerini ortaya koy dular. Sahte direniş böylece yapılamadı ve foyası meydana çıktı. Belediye, işçi mücadelesine katılan ve yiğitçe milcadele eden beş işçiyi işten attı. 

İşçilerin mücadelesi durmadı, Bir avuç halk düşmanı zaim mutlaka dize getirilecektir. 

— a 


e 
Teksif 
(Baştarafı sayfa 4 de) merikan dolarlarıyla beslenen Türk — İş'in ikinci başkanıdır. 
DOKUMA İŞÇİSİ , ARKADAŞLAR! 

Patronlar AP'li bakanla anlaşarak bütün kumaşların fiyatla. 
rını yüzde on arttırdılar. Böy. 
lece kârlarına kâr kattılar. Ya bizim durumumuz nedir? Her gin yüzlerce dokuma işçisi sorgusuz sualsiz işten atılıyor. İş güvenliği yok. Ücretler düşük. 
Şimdi 'Teksif Sendikacıları patronlarla pazarlık halinde, Biz dokuma işçileri şanlı ve devrimci bir tarihe sahibiz. 150 yıldır vetronlarla ve yabancı sermayey- le mücadele içindeyiz. 

Çukurovanın dokuma işçilerini örnek alalım, 'Teksif sendikacılarının oyunlarına karşı uyanık olalım. Bu grev bizim grevimiz dir, işçi sınıfının grevidir. Sa rı sendikanın oyunlarına karşı uyanık olalım! Patron uşağı Tek sif'e rağmen mücadeleye devam edelim! 
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zorbalıkla bastırmak istediler, İş çi arkadaşlar, 15 — 16 Haziran yolundan yürüdüler. Ve haklı mücadelelerini sonuna kadar gö türdüler. Bossa olaylarından çi kan bir işçi arkadaş Şöyle konu şuyordu: 


«Kanımızı sömüren patronlarla ve onların köpeği sarı 'Teksif ile mücadelemizin ne kadar haklı ve çetin olduğunu şimdi kavradım. 
Eninde sonunda haklının yenece. 
ğine inancım tamdır.» 


İşçi sınıfımız, mücadeleler içinde sarı sendikaların işçi saf ları içinde patronların casusu olduğunu gördüler. Kurtuluşa varmak için sarı sendika çembe rini parçalamak gerektiğini anladılar. Türk — İş bunun için parçalanıyor. İşçi sınıfımızın ve halkımızın devrimci seli sadece Türk — İş'i değil, bütün gerici teşkilâtları da yıkıp geçiyor. 
Dört Türk - İş sendikacı. 
sının ortaya attığı «Sos. 
yal Demokrasi» ne demek tir, kime hizmet eder? 


Dört sendikacı, Türk — İş'in «Sosyal Demokratik» bir politi. 
ka takip etmesini istediler. Türk — İş'in en gerici, en patron uşağı yöneticileri bu teklifi öfke ile karşıladılar. 


İşçi — Köylü gazetesi ve bü. 
tün devrimciler ise, bu durumu sevinçle karşıladılar. Çünkü dev rimciler daima ileri olana, yeni olana ve gelişmekte, güçlenmek te olana bakarlar. Bizim için, gerileyenin, çökmekte olanın, ve eskinin hiç bir değeri yoktur, Ve biz onu yıkmak, yeni olanın zaferini sağlamak için bütün gücümüzle çalışırız. 


Bugün gelişen, güçlenen nedir? Yarını kuracak olan kimlerdir? Bugün gelişen ve güçle. 
nen, bütün dünyada olduğu gibi yurdumuzda da işçi sınıfı ve halkımızın devrimci mücadelesi. 
dir. Geriliyen ve çöken ise emperyalistler ve Dir avuç işbir. 
likçileridir. Yarın bizimdir, halkımızındır. Gerici Türk — İş'in parçalanmasını bu yüzden se vinçle karşılamalıyız. / 

Şimdi 4 sendikacı, Türk — İş” in sosyal demokrasiyi sayunması nı istiyorlar. Ve görüşlerini şöy. 
le açıklıyorlar: 

1 — Gençlik Türk — İş'in yanında değildir. Türk — İş'in iş. 
çi tabanıyla bağı kopmuştur. 
Türk — İş'in bölge temsilcilik. 
leri arpalık haline gelmiştir. Àr- 


amir YA Ms yü et a n] T 


lunu gösteren pariak pir rener- dir, İşçi sınıfı ve halkımız, asırlarca acı çekti, ama arak bu fenere kavuştu. Bilimsel sosyalizm 15 — 16 Hazirandan sonra ki sıkı yönetim sırasında işçile. 
re cesaretle mücadele azmi ver. 
di. Doğuda işkence gören halkı. 
mıza cesaretle savaşma yolunu gösterdi. Bilimsel sosyalizm, bü tün dünya halklarına olduğu gibi işçi sınıfımıza ve halkımıza da sömürü ve zulme karşı boyun eğmemeyi ve cesaretle mü cadele etmeyi öğütlüyor. Emekçi halkımız, her geçen gün bilim sel sosyalizmi kavrıyor. Ve o nun öğütlediği mücadele yoluna giriyor. Bu yol devrim yoludur. 
Bu yol, halkımızı kurtuluşa gö. 
türecektir. Sosyal demokrat sen dikacılar, devrime karşı olduk. 
larını ve hâkim sınıfların yapa cağı reformlarla işçi sınıfının kurtulacağını söylüyorlar. Şim. 
di herkes için iki yol vardır: Ya asırlardır halkımızı ezen ve sö. 
müren hâkim sınıfların yanında yer almak, ya da onlara karşı mücadele edip devrimci işçi — köylü iktidarını kurmak! Sos yal demokrat politika ve onu savunan CHP hâkim sınıfların yanındadır. 

Sosyal Demokrat sendikacılar, sosyalist ülkeler olarak İngiltere, Almanya ve İsveç'i göster mektedirler. Bu ülkeler patronların iktidarda oldukları ve işçi lere karşı diktatörlük uyguladık ları ülkelerdendir. Bunlar sosya list değil kapitalist ve emper. 
yalist ülkelerdir. Bunlar kendi işçilerini ve dünya halklarını sö mürmektedirler. Daha dün İn. 
giltere'de yüzbinlerce posta işçi, si buruva iktidarına başkaldırdı. 
Almanya'daki zalim iktidarın Al. 
man ve Türkiye'li işçilere yaptığı zulmü Türkiyeli işçilerden sorup öğrenelim, Sosyal demokrat sendikacılar bu ülkeleri sos yalist olarak göstermekle patron ların diktatörlüğünü (gizlemeye çalışıyorlar. Patronların dikte. 
törlüğünü gizlemek, işçi sınıfı. 
nın iktidar mücadelesine kar şı çıkmak ve onun köle olarak kalmasına hizmet etimek demek. 
tir, 

Bu sendikacılar, sosyal demok rasinin sınıflar arasında savaş değil, barış ve uzlaşma olduğunu söylüyorlar, Ve böylece işçi sı. 
nıfını patronların zulmüne mah küm etmek istiyorlar. Patron ve işçi menfaatlerinin uyuşmasına imkân var mıdır? Patronlar işçi. 
lerin sırtından vurduklari kârları 


seçimi öne sürerler. Halk iktid ra gelmesin diye seçim yoluyji mücadeleyi, yani parlâmenter mi cadeleyi isterler. Halk parlâ ter mücadele r mücadele yapmasın isterler. B tün bilinçli işçiler için önüm de ders alınacak bir örnek s dır, Hepimiz İşçi — Köylü gü zetesinin 23. sayısındaki «TİP ve Sosyalist Kurultay» yazısını de. 
falarca okumalıyız. «Halkın oylarını alarak iktidara geleceğiz» masalı bir uyutmacadır. TİP bu yoldan giderek hâkim sınıflara teslim olmuştur. Halkımız bu parlâmentarizm yolunun batağa gittiğini kendi tecrübesiyle gör müş ve reddetmiştir. 

Bu sendikacıların söyledik. 
lerinin hepsini bir arada düşü necek olursak, hâkim sınıfların gelişen işçi mücadelesini o bas. 
tırmak için, İşçi sınıfımıza ye. 
ni tuzaklar hazırlamakta olduklarını anlarız. Burjuvazinin, mü. 
cadele içinde bilinçlenen işçi sı nıfımız karşısında en kaba, en açık soygun ve sömürü politikasını terketmekte olduğunu görürüz, Bunun yerine, «sosyal de mokrasiy ismiyle sahte ve ikiyüz Mİ bir sömürü plânını tezeâhle. 
makta olduğunu kavrarız. Bütün işçiler, hâkim sınıfların bu ye. 
nl oyununa karşı tıyanık olmalıdırlar, 

İscl Arkadaslar: 

Sizin devrimci müca. 
Haleniz Tirk . İsi rökü. 
sün esiğine getirmistir. 
Rätiin fahrikalarda 'Türk - İse bağli sari sendikacılara ve patronlara karsı mticadele bayrağını yük. 
seltelim. Gazetemizin sav falari bütün Taci arkadas. 
lara ve patromiara Karsı iscl sinifina hane hak. 
kında ne biliyorsak. ne “ördüycek ne duvduvsav İsci - Kövlü've o vazalım. 
Yazalım ki. bütün isciler. 
hittün imiz Türk - İs vilaninini ne mâ) olduğu - nu: iyioe ; öğrensin. 

pa 
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(Baştarafı Sayfa 1 de) Halkımızın kurtuluş (mücade 


“lesine katılan öğretmenler tze- 


rindeki baskılar her geçen gün ağırlaşıyor. Öğretmenlerin yurt çapında verdikleri mücadele Amerikancı AP iktidarını ve ge ricileri korkutuyor. 

1970 yılının Eylül ayında Tokat 
TÖS Şubesine silâhlı bir saldırı düzenlendi. 26 Aralık'ta Tatvan TÖS Şubesinin düzenlediği yürüyüşe baskı yapıldı. 30 Aralık'ta Elâzığ'da TÖS üyesi Kemal Güngör'ün evine bomba atıldı. Bun. 
lar geçen yıl içinde devrimci öğ. 
retmenleri yıldırmak için girişilen tertiplerden sadece birkaçı- dır. 


Tokat TÖS Yönetim Kurulu sal dınlara karşı halkımıza şöyle seslendi: «Halkımızın gbaş düşmanı Amerikan emperyalistleri 
ve işbirlikçilerinin satılıkları 17 
Eylül 1970 gecesi arkadaşlarımı- za demir çubuk şiş ve bıçakla saldırdılar. 1 Aralık günü avukatımız Nurdoğan Yücel'in bürosu 
nu tahrip ettiler, 27 Aralık 1970 
de üyemiz Ali Aydım'a gecenin karanlığında pusu kurup hunharca saldırdılar. 16 Aralık'ta a, vukatımız Kemal Yücel'i güpe. 
gündüz silâh zoru ile kaçırarak beş saat süre ile işkence ettiler. 

Slü öğretmenleri ölümle tehdit eden mektuplar gönderiliyor.» 


197rde baskı ve saldırılar daha da azgınlaşarak devam ediyor. 4 Ocak'ta Eskişehir TÖS Şubesine dinamit atıldı. 11 Ocak ta Van İlkokul Müdürü dövül. 
dü. Aynı gün Konya Yetiştirme Yurdu Müdürü Ali Ünal'ın evine bomba atıldı. 23 Ocak'ta Kes kin 'TÖS lokali tahrip edilmek is tendi, 24 Ocak'ta Kula'nın Dört lüce Köyü Öğretmeni Hüseyin Ergün AP'li gericiler tarafından dövüldü. 25 Ocak'ta Ordu'nun Aybastı TÖS Şubesine dinamit atıldı. 27 Ocak'ta Konya Erkek Lisesi öğretmeni Haydar Erol faşistler tarafından dövüldü. Af. 
yon'daki bir TÖS binasına dinamit atıldı, iki öğretmen yara landı, 

Bunların dışında yüzlerce öğretmen işten çıkarıldı, Bakanl emrine alındı ve haksız tayinlerle yerlerinden sürüldü. 

Yurtsever ve devrimci öğretmenler bütün bu baskılar karşısında bir an bile yılmadan mü. 
cadeleve devam ediyorlar. Halkı. 
mızla omuz omuza vurgunculara ve Amerikan uşaklarına karşı dö 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vüşüyorlar. Eli kanlı zalimler halkımıza karşı saldırılarını ar tırıyorlar, Ama halkımız bütün bunları göğüsleyerek ve bütün zulümlere son vererek halk düş. 
manlarının iktidarını yerle bir edecektir. Halkımız devrimci öğ retmenlerin yanındadır. 


İktidar Osman Koçtürk'ü 


Yıldırmaya Çabalıyor 
Osman Koçtürk halkımızın kur 


tuluşu için mücadele eden bir üniversite hocasıdır. İktidar, yıl madan halkımızı savunduğu için ona karşı birçok tertiplere girişmiştir. Birçok defalar işinden atılmış, tehdit edilmiş, Amerika'ya karşı çıkmazsa rahat ede. 
ceği söylenmiştir. Koçtürk bü. 
tün bunlara kulak asmadı. Amerikan ilâç fabrikalarına ve Amerika'nın iktidarla ortaklaşa giriştiği soygun plânlarına karşı durdu. Halkımızın dâvasını savunan elli kitap ve yüzlerce makale yazdı. 

İktidar son olarak Tip Fakül) tesindeki adamlarını kullanarak 


Harbecin 


(Baştarafı Sayfa 1 de) 
7000 dönümlük ekili topraklara 


devlet kuvvetleriyle birlikte el koydular. 10 ton buğdaya zarar verdiler, 


Harbecin köylüleri ağaların zulmüne karşı Diyarbakır'da yürüdüler. Yürüyüşte şu sloganlar vardı: «Kahrolsun Ağalar», «Köy. 
lüler geliyor ağalar nerede», «Toprak bizim canımız feda olsun kanımız.» 


Harbecin köylüleri kadın çoluk çocuk hep birlikte yürüdüler. Doğu Anadolu'da halka yapılan zulme karşı Çıktıklarını bildirdiler. Bir yanda ağa zulmü, bir yanda komando, jandarma zulmü. Bütün bu zulüm ve işkencelere karşı yürüdüler.. Yürü yüş sırasında caddelerde biriken haik, köylüleri alkışlayarak «Köy lüler haklıdır» diye bağırdı. 


Yürüyüşün sonunda iki köylü kendilerine karşı yapılan hak sızlığı ve zulmü protesto eden konuşmalar yaptılar. Yürüyüşün bitişinde köylüler «Bu, toprak ağalarına karşı ilk harekatımız - âır, mücadelemiz bundan sonra daha şiddetli bir şekilde devam edecektir» diyorlardı. 

Kahrolsun toprak ağaları. 

Yaşasın Harbecin köylülerinin ve bütün köylülerin mücadelesi, 


le GAMMA 


ona baskı yapiyor. Terfi ettir. 
miyor, Danıştayda kazandığı hak larını vermiyor, Şimdi de hiç ilgisi olmadığı halde onu fare yetiştiriciliğine tayin ettiler, Koç türk bütün baskılara göğüs gererek halkımızı savunmaya kararı olduğunu söylüyor. 


Mersin Öğretmen 


Okulunda gerici baskısı Mersin Öğretmen Okulu Müdü rü, faşit bir halk düşmanıdır. Adi Turgut Baba'dır. İşte bu adam öğrencilere büyük baskılar yaparak onların devrimci yayınları okumalarına engel olmaya çabala maktadır, 14 Ocak günü okulda iğneden ipliğe bir arama yaptı. 
rarak, bütün devrimci ve ilerici yayınlara el koymuştur. Öğrencileri sınıfta bırakmak ve ceza vermekle tehdit etmektedir, İk. 
tidara yaranmak için 1969'daki öğretmen boykotunda büyük gay ret sarfetmiştir. Şimdi bulun. 
duğu yere de iktidarın mükâfa. 
tı olarak getirilmiştir. Turgut Baba'nın sonu bütün halk düş. 
manlarının sonu gibi olacaktır, 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Kayabaşı 

(Baştarafı Sayfa 1 de) ` dım. Arabam tahrip edildi ve rehin alındı. Artık can ve mal emniyetim kalmadı. Binalarım di namitleniyor, samanlarım yakılıyor. Köylüler beni öldrüecekleri. 
ni de söylüyorlar. Köylüler be. 
ni öldürecekler.» 

Evet zalim ağa, senin de sonun budur, 


Yaptıklarının hesabı bir gün 


sorulur, 
Araban yakılır, ödün patlar, korkudan, 

Kan emici ağaların, patronla» rın sonu budur! 

Kayabaşı köylülerinin yiğit mü cadelesi devam ediyor. Köylüler tam bir disiplin içinde mücadeleye devam ediyorlar, Sömürücülere, ağalara karşı mücadelede hepsi kararlı. «Ağa isterse yine gelsin» diyorlar, «gelirse bu seë 


fer kendisi için daha kötü olacak.» 
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Ölmek var dönmek yok 


Baştarafı Sayfa 1 de) 


il ( 

gin edecek şekilde çalıştık. Partiler bizi dört sene- de bir hatırladılar. Sonra Meclislere doluşup ağa-Jarın menfaatlerini savundular. 


Haklı dâvamıza artık sahip çıkıyoruz. Bu mem 


lekette, ağaların, beylerin, 


tefecinin, büyük tücca- 


rin hâkimiyetini yıkıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz? Haklı dâvamızda omuzomuza ver dik. Karşımıza devletin bütün kuvvetleri çıksa ölmek var dönmek yok diye and içtik. Bu toprak- 


lardan ölümüz çıkar, 


Haklı dâvamızı bütün Türkiye 


| 
halkına du- 


yurur bütün devrimcilere selâmlarımızı bildiririz. 
Gelecek güzel günler, alınteri, döküp emeğiyle 


yaşayanların olacaktır, 


/ 


Yenioba'nın Devrimci ve işgalci köylüleri ` 


İSGİ-KÖYLÜ 


GAZETESİ 


Onbeş günlük gazete * Sa hibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Ömer Özerturgut 
* Dizgi — Tertip — Baskı: Ulusal Basımevi - ANKARA 


İdare yerı, yazışma ve abone adresi : Adakale Sokak 28/1, 
Kızılay — Ankara * Telefon : 12 74 17 


Bürolarımız : İSTANBUL : Klodfarer Caddesi 6/6, Cağab 


oğlu * Telefon : 27 39 61 * ALİBEYKÖY : Kemerburgaz Cad- 


desi 54 * BAKIRKÖY: 


-~ Aksu Caddesi Osmaniye Yolu 80 


Yurtdışı Bürolarımız : BERLİN : 1 Berlin 12, Schillerstras se 64 * MÜNİH : 8 München 19, Orffstrasse 10 * FRANKFURT: 
6 Frankfurt a. m., Hamburgerallee 2. 

Yılık Abone : Yurtiçi 10 TL., Avrupa (uçakla) 40 TL * İlân ! 


Santimi 20 TL, * Yayın ilânları 


indirimlidir, 


SAYFA 


Patron uşağı Türk —. Iş yöneticileri, Kızılcahamam'da toplanduar. İşçi sınıfımızın patronlara ve sarı sendikacılara karşı geli. 
şen devrimci mücadelelerini bas tırmak için neler yapacaklarını konuştular. Bu toplantı turistik bir dağ otelinde gizli olarak ya, mldı, Patron uşağı Türk — İş yöneticileri telâş içindeydiler, Her gin yüzlerce işçinin Türk — İşten ayrıldığını, bu gidişle Türk — İş'in çökeceğini söyle. 
diler. Suçu üzerlerinden atmak için birbirlerinin kirli çamaşır. 
larını ortaya döktüler. İşçi sı nıfını şimdiye okadar alçakça patronlara satan Türk — İş Genel Sekreteri Halil Tunç, sarı Çimse — İş Genel Başkanı ve AP Milletvekili Hasan Türkay'a şöyle bağırdı: «Sen Şahap Koca. 
topçu'dan 50 bin, Çanakkale Se. 
ramikten de 100 bin lira rüşvet saldın.» Hasan Türkay da Halil Tunç'un aynı şekilde işçileri pat ronlara sattığını bağırdı. Bunun üzerine bir sendikacı tahkikat ko misyonu kurulmasını ve bu söz lerin doğruluğunun araştırılma. 
sını istedi. Başta Halil Tunç ol mak {izere bütün işçi düşmanı sarı sendikacılar bu teklifi kor. 
kuyla reddettiler. İşçi sınıfının köle olarak kalması için patron. 
larla kurdukları menfaat şebekesinin ortaya çıkmasından kork tular. Servetlerinin işçilere ve halkımıza açıklanması o teklifini de reddettiler. 


Türk . İş Yönetcileri İşçilerden ve halkımızdan korkuyor ve bunun için 


gizli toplantılar yapıyor. 
Gangster 'Türk — İş yönetici- 


leri birbirlerinin işçileri patron lara sattıklarını açıklarken, dört sendikacı da Türk — İşi için. 
de bulunduğu durumdan kur. 
tarmak için bir rapor verdiler, Bu sendikacılar, Ulaş — İş, Petrol — İş, Genel — İş, Yol — İş 


sama ra TMacvanlarıdır Tiy 


rini söylediler. Türk — Iş'in bu gelişmeye ayak uyduramadığını ve sınıf bilincine varan işçilerin Türk — İş'i terkettiklerini söy. 
lediler. Partiler üstü denen politikanın Amerikan sarı sendikacılarının bir oyunu olduğunu, işçilerin siyasi iktidar mücadelesi yapmamaları için icat edildiğini söylediler. Sosyal Demokrat politikanın ise, işçilerin seçimle ik tidara gelmeleri için bir siyasi parti etrafında toplanmaları yolu olduğunu açıkladılar. «Türk — İş ya bu yoldan gider, ya da 


(Devamı Sayfa 3 de) 


İŞÇİ — KÖYLÜ İzmir Bürosu bildiriyor 

İzmir'de binlerce kişi işsizlik ve pahalılık yaratanlara karşı yürüdü. 17 Ocak Pazar günü yapılan yürüyüşe bir çok devrimci kuruluşun üyeleri, işçiler ve çevre köylerinden gelen köylüler katıldı, Miting çağrısında bulunan TÖS, Dev — Genç, DİSK, Yapı İşçileri Sendikası (o (YİS), Teknik Personel Sendikası, Sağ. 


lk Personeli Sendikası, Devrimci Kadınlar Derneği, Devrimci Kemalistler, . Okullar (Personeli 


Sendikası - ve İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği, halkımız üzerindeki baskıları dile getiren bir bildiri. yayınladı. “Bildiride, halka karşı girişilen . tertiplerin içyüzü açıklandı. Halkın .mücadelesi anlatıldı. 

Yürüyüş boyunca artan kalaba 


hk burjuva gazetelerinin deyi- 


c 


'URK-iŞ ÇOKUYOR 


İŞÇİ. — KÖYLÜ 


miyle «polisin yüreğini kaldırdım Polis yol boyunca «Uluslararası Endüstri Bankası», «Türk 

- Amerikan Dış Ticaret Bankasw gibi işbirlikçi karargâhlarının önünde yığınak yapmıştı.  «İşçiler geliyor», «Halk düşmanı faşistler, millet sizden ne bekler» sloganlarıyla yürüyen halk, Türk — İş binasının önünde de «Satılmış Türk — İş» diye bağırdı. 
Miting, işsizliği, pahalılığı ve 


izmir'de halk zulme, işsizlik, pahalılık yaratanlara karşı yürüdü 


halk düşmanı iktidarı suçlayan 


konuşmalarla sona erdi, Ankara'da İşsizliğe, Pahalılığa karşı savaş Kampanyası 

Ankara'da 21 ilerici kuruluş 19 
Ocak'ta bir bildiri yayınlıyarak «İşsizliğe, pahalılığa ve faşist baskılara karşı savaş kampanyasw açtıklarını açıkladılar. Her gün fabrikalardan yüzlerce işçinin çıakrtıldığı ve ülkede bir açlık tehlikesinin obaşgösterdiği belirtilen bildiride şöyle deniliyor: 
l «Hergün çığ gibi büyüyen pahalılık halkımızın sofrasındaki bir tas çorbayı tehdit eder hale gelmiştir. Açlık tehlikesi büyü. 
mektedir. Halkımızın sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm aranmamakta, siyasi oyun ve tertiplerle ülkemiz karanlık günle-Te doğru itilmektedir. Biz bu oyunları açığa çıkartmak için bugünden sonra, işsizliğe, pahalılığa ve faşist baskılara karşı Ssvaş kampanyası açıyoruz. Halkın temsilcisi olan örgütleri, bü tün yuriseverleri bu kampanya- ya katılmağa çağırıyoruz» Halkımız İşsizlik ve 


6 ŞUBAT 1971! 


— — Perix ve Giundiy işçlieri 


Mücütelererne yılmüütn aevam ediyor 


İşçiler grev sahalarının «savaş okulları» Devrimci işçiler her akşam lar halinde, ellerinde pankartlarla grevci 

Pertrix ve Grundig grevlerinin etkileri büyük oldu. 
madıklarını gördüler. Komşu ve 


rimcı marşlar söyleniyor. 
candan destekliyorlar, 


civar fabrikalardaki işçiler, sr kı bir şekilde birleşerek nasıl mücadele edebileceklerini öğren. 
diler. 

Pertrix ve Grundig fabrikaları. 
nın patronları grevi uzatarak işçilerin direncini kırmak umu-Gunda, Fakat onlar patronların umutlarını boşa çıkaracak bir güçle çalışıyor. Sonuna kadar direneceklerini söylüyorlar. Di. 
ğer fabrikalardaki işçileri eğitmek, onlara örnek olmak için grev süresinin uzamasını istiyor lar. İşçiler Berec Pil Fabrikası önünde bildiri dağıtmaya yelte. 
nen faşist Ülkü Ocaklarına bağlı köpeklerin elinden bildirileri- ni algrak yırttı, Gençleri kovaladı. Ülkü Ocaklarına bağlı gerici. 


ler grev mahalline bir. kere daha yaklaşmaya cesaret edemediler. 


Bütün işçiler Pertrix ve Grun dig işçileri gibi mücadelede kararlı olmalıdır. İşçiler mücadele. 
nin Amerikan emperyalizmine ve onların uşaklarına karşı bütün Türkiye'de ve bütün dünyada sürdüğünü bilmelidir. İşçileri sömürmek, onları öldürmeyecek kadar bir ücretle çalıştırmak is. 
teyen patronlar bütün ülkede birleşmiştir. Bunlara, bu sömü. 
rücülere karşı tüm işçi sınıfı da birleşerek savaşmalıdır. 

Pertrix ve Grundig işçilerinin mücadelesi tüm . işçi o sınıfının mücadelesine bayrak olsun, 


BU SAYI 54.000 
ADET BASILMIŞTIR 


şiirler 


arkadaşlarını Ziyaret 


işten çıkınca tek tek, 


olduğunu bir kere daha ispatladı. Grev alanlarında dev. 
okunuyor. Komşu ve civar fabrikaların işçileri grevcileri cumartesi ve pazar günleri grup. 
ediyorlar, 
Grevci iş.çiler mücadelelerinde 


a 


yalnız ol. 


Berce işçileri mücadele ederek Kımya-işe girdiler 


Berec işçileri sarı sendika Petrol — İş'i fabrikalarından atarak 


Kimya — İş'e geçmek üzere işlerini 


bıraktı. Patronun ve onun 


uşaklığını yapan polisle sârı sendika Petrol — İş'in çabaları işçileri bu kararlarından döndüremedi. 


Buisu'da iki öğretmen ar adasa iş'en el çektirilsi 


Bursa'da gazetemizin 19 sayısını duvarlara yapıştırdıkları ve bildiri dağıttıkları iddiasıyla iki öğretmen arkadaşımıza işten el çektirildi. M. Kemal Paşa ilçesinin Ormankadı köyü öğret. 
meni Aytekin Gürler ve Kumkadı köyü öğretmeni Fuat Karasu halkımızın mücadelesine yiğitçe katılan iki arkadaşımızdır. Bu yüzden iktidarın adamları tarafından işten el çektirilmişlerdir. 
İlköğretim Müdürü Ertuğrul Səy han ve Bursa Valisi Enver Saat Ççıgil iktidara yaranmak için bu plânı uygulamışlardır. 
Arkadaşlarımız mücadeleye yıl madan ve deha büyük bir şevk. 
le devam edeceklerdir. Gazete. 
mizin bütün Türkiye'de duvar. 
lara asılan 19. sayısındaki Şiiri bütün halk düşmanlarının sura. 
tına bir kere daha haykıralım: 


Kamçılı çizmeli beyler Çarkınızı kıracağız Güvendiğiniz iktidarı Birgün mutlak yıkacağız. 


Patron işçilere haklı mücade. 
desinâös önderlik eden dört işçiyi (ikisi temsilci) işten attı. İşçiler atılan arkadaşları için beş gün oturma grevi yaptı. Yiğit Pertrix işçileri Berec'deki arkadaşlarını bu haklı mücadelesinde yalnız bırakmadı. Sonuna kadar onlar la birlikte mücadele etti. o İşçi sınıfının en zor durumlarda bir. 
birlerine nasıl destek olmaları gerektiğini en iyi şekilde terdi. 


gös- 


Patron sendika yetkililerine at. 
tığı işçileri işe almaktansa, fab rikayı kapatacağını, fabrikaya polisi ve komandoları dolduraâca ğını bildirdi, 


Kimya — İş yöneticileri atılan işçilere taziiirintlarının ödenme. 
si ve başka işçilerin atılmaması şartıyla patronla anlaştı, 


İşçiler gerçek düşmanlarının patronlar olduğunu öğrendiler, İşçi sınıfı için mücadele eden. 
lere karşı patronların acımasız davrandığını öğrendi. Patronlara, onların uşaklığını yapan polise ve sarı sendikalara nefret leri arttı. Buna karşılık kendi. 
lerini destekleyen Pertrix işçile. 
rine sevgi gösterdiler. o Pertrix grevini ziyaret ederek Onları desteklediklerini bildirdiler, 


Kamboçya Halkı Zafere Yürüyor 


NDOT; Güney Doğu Asyada Hindiçini 


een aain ee n maa A 


turamayınca da, Sihanuk'un yardımcılarını Sæ 


: nid sendikacılar raporda Türk. — iş” in Partiler Üstü politikayı bırakıp, Sosyal Demokrat bir politika takip etmesini istediler. İşçilerin mücadele içinde bilinçlendiğini ve sosyalizmi öğrendikle. 


Sarı TEKSİK, dokuma işçilerinin mücadelesini durdurumuz 


İstanbul'da 23: işyerinde 7000 dokuma işçisi -greve gitti, Bu Sar | epi di | ka | a rl 


grevi Adana'da patronlarla bir olup dokuma işçilerini kurşunla- 


tan sarı Teksif Sendikası başlattı. 
rını satmak için patronlarla pazarlık yapıyor. 


ada rada AMMA, 


Şimdi bu satılmışların girişti. 
ği «grev» in nasıl bir sahtekâruk olduğu apaçık ortaya çıkmış tır. Patron taraftarı sendikacılar, devrimcilerin grev süresince işçilerle bağ kurmaması için devrimciler hakkında devamlı yalan söylediler. o Grevde bildiri dağıtmak isteyen bir arkadaşımızı yakalayarak polise tes, lim ettiler. Grev süresince, işverenlerin karşısına hangi talepler le çıktıklarını işçilerden hep sakladılar. İşçilerin “dini duygularını sömürerek kendi satıl, mış yüzlerini gizlemeye çalıştılar, Aksu, Bozkurt ve Sümerbank gi bi büyük fabrikalarda greve gidilmedi. Özellikle Sümerbank'ta, grev söz. konusu iken sendika ağaları patronla anlaştılar. Sümerbank işçilerini, bütün prim ler dahil olmak üzere iki sene için 648 kuruşa sattılar. 

Çukurova'nın dokuma - işçileri Teksif Sendikasını iyi tanırlar. 
İstanbul ve bütün yurttaki dokuma işçileri de bu sendikayı iy} otanımalıdırlar. Çukurovalı şiş göbekli patronlara işçileri satan, polis və jandarmalara kur şunlatan bunlardır. Adana'da Bossa fabrikasının duvarlarını buldozerlerle yıktıran, fabrikayı işgal eden kadın erkek yüzlerce işçinin kanını döken bunlardır. Bunlar patron uşağı kahpe sendikacılardır. Şimdi bunlar, İstanbul'da, işçilerin - haklarını al mak için grev yaptıklarını söyliyorlar. Bu grev sahtedir, pat ronların sendikasıyla daha önceden anlaşılarak yapılmıştır. Bütün yurtta çöken sarı TTeksif'in ayakta kalabilmesi için yapıl mıştır. Bunlar nasıl işçiden ya. 
na olabilir ki? 'Teksif Genel Başkanı Şevket Yılmaz, AP Adana Nilletvekili olan bir haramzade- dir. Bu adam ayı zamanda, A- 


(Devamı- sayfa 3 de) 


a KEK 


“gisi ve hükümete çeşitli vergiler vermektedir. Kö- 


Ve şimdi, 7000: işçinin : hakla 


AMMAMİGİĞYİ, 


Kurtuluş Yolu 
İşçilerin, Köylülerin Iktidarıdır 


TÜRKİYE HALKINA, 

Biz Yılanlı Köyü halkı Türkiye içinde unutulmuş bir köyüz. Türkiye'nin binlerce köyünde olduğu gibi yolsuz, susuz, okulsuz, ışıksız bir halde yaşıyan yoksul köylüleriz. En yakın köye giden daracık 10 km. lik keçi yolunda her sene birkaç ölü vermekteyiz. Ürettiğimiz mahsulü satabilmek için 
20 km. lik yol gitmek zorundayız. Zaten bu mahsulü yok pahasına satıp emeğimizin karşılığını alamamaktayız. Kışın köy, kardan ve yağmurdan 40 
gün kendi kaderiyle karşı karşıya kalmaktadır. 
Böyle günlerde açlıktan mısırı taşla ezip yemekte. 
yiz. Çocuklarımız okul olmadığından ancak civardaki köylerde bulunan okula gidebilniektedirler. 
Yılın ancak birkaç ayında okula gidebilmektedir - ler. İşte bizlerin hali budur. Bu köy İzmir'in bir köyüdür. Köy, milletvekilleri tarafından «Allaha emanet» edilmiştir. Köyümüz iki köye koruma ver 


yümüz ancak bu vergiler zamanı ve delikanlıların askerlik zamanı gelince aranmaktadır. Diğer z manlar insanlarımız hayvanlardan farksız bir şekilde yaşamaktadır. Bütün bunların düzelmesinin yolu nedir? Bunların düzelmesinin yolu, işçilerin ve köylülerin iktidarıdır. Başka hiç bir yol yoktur. 


Ödemiş. 


Ş e emi 


Yılanlı Köyü halkı Birgi — 


77 7 GA AMMAN, 


proleter devrimcı 


AYDINLIK 


Haftalık Olarak Çıktı! 


İsteme Adresi : Adakale Sokak 28/1, Kızılay - ANKARA 


ANKARA TEMİZLİK İŞÇİLERİ 


Zalim Patronları, 


Yeneceğiz 


Ankara temizlik işçileri yıllardan beri en ağır baskı ve Sö. 
mürü şartları altında çalışıyorlar, Belediye Meclisi lis Şensöz, yeğeni Enver Şener'e 


Doğuda jandarma 


Üyesi Muh- 


sarı Temiz — İş Sendikası'nı kurdurdu. Bu azgın halk düşma 


nı, memur kadrolarına da Ülkü 


Ocaklarına bağlı faşistleri dol- | durdu. Şimdi Muhlis Şensöz ve Belediyenin başında bulunan Amerikan uşakları'bu sarı sendikâyı ve faşMtleri kullanarak işçilerin haklarını gasbediyorlar. 
Sendika aidatı olarak kesilen paraları aralarında paylaşıyorlar. 
İşçileri sarı sendikaya kaydetmek için her türlü baskıya başvuruyorlar. İki işçinin yanyana gelip konuşmasına bile engel oluyorlar. i 
İki işçinin yanyana gelip konuş masına bile engel oluyorlar. 
İşçiler 1966 dan beri kendi sen Gikaları Türkiye — İş'in etrafın da birleşerek mücadele ` ediyor. 
lar. 1967 de yaptıkları grev so:* nunda, bazı haklar kazandılar. 
(Devamı sayfa $ de) 


“İşgi-Köylü satışını kimse durduramaz, 


Tunceli İleri Gençlik Derneği yöneticilerinden Hasan Ali Aslan arkadaşımız hapse atıldı. 
Tunceli'de devrimciler, halka, parababalarının ve iktidarı AP” nin halkımıza yaptığı baskı ` ve zulmü anlatan bir bildiri dağıttlar. Bunun üzerine, polis arkâdaşlarımızı göz altına aldı «ve Hasan Ali Aslan'ı tevkif etti. 
Polis “baskısına rağmen, arkadaş larımız, mücadeleye daha kararlı bir şekilde devam ettiler. Top luca İŞÇİ — KÖYLÜ gazetesini sattılar. Polis bunun üzerine, İleri Gençlik Derneğine. baskın yaptı. Dernekteki devrimci kitaplara ve Proleter Devrimci AY. 
DINLIK'lara el koydu. 


Y Pahalılık yaratanların 


İktidarını Yıkacaktır. 

Gittikçe artan faşist baskıların, yoksulluğun ve sefaletin sorumlusu emperyalizm, kan emici pat ronlar, zalim toprak ağaları ve onların iktidarıdır. İşsizlik ve pahalılık ancak' halk düşmanlarının iktidarının o yıkılmasıyla ortadan kalkacaktır. 

İşçiler, köylüler, emekçi halkımız! Amerikancı (o patronlara, toprak ağalarına ve tefeci — tüc cara karşı çetin ve fedakâr bir mücadele verelim. Hep birlikte faşizme karşı duralım ve zalim lerin çarkını kıralım. 


bir köylüyü vurdu 


~ Tunceli Dekori.. 
“Sesleniyor: 


Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi- nin Tulören köyünden Mehmet Turan vurularak öldürüldü ve İki arkadaşı yaralandı. Doğu'nun yoksul köylüleri ağaların zulmü altında inliyorlar. Vurulan kölyüler ağanın koyunlarına Çobanlık yapıyorlardı. 

Ağalar İran'a hayvan kaçırarak para kazanıyorlar. Köylüler de parasızlık yüzünden ağaların kaçakçılık işine zorla sokuluyor Jar. Açlık onları her işe itiyor. 
7 {Mehmet Turan, İran sınırından 
üç saat uzakta vuruldu. Sırtlayip, köye getirdiler. Yaralılar köy de tedavi edildi. Vurulan hakkın da tutulan zabıta ağalar şöyle yazdılar: «Davarları güderken çapulcular vurdu.» Yoksul köylü hiç ses çıkaramıyor. Yalancı şa „hitlẹr hazır. 

Doğu'da her gün bunun gibi yüzlerce olay olmaktadır. Halkı. 
mız ağaların, beylerin , insafsız sömürüsünü bir gün mutlaka kı- 


: re 


Mad? de 
YSE’de grev 


Dört aydır maaş alamayan Yol .— Su — -Elektrik işçileri -Mardin'de oturma grevi yaptılar, İşçilere. .maaşlarından başka, mesai ücretleri, -giyim bedelleri .ve tazminatları da ödenmiyor... İş- 
„Çiler gaspedilen. haklarını .almak için oturma grevi yapıyorlar. İşiler haklarını bu yoldan elde, edemezlerse, greve (geçeceklerini bildirdiler, 


yanmumuasınuğ | muyon nuluslu bir ülkedir. 
İki bin yıllık geçmişi boyunca zaman zaman komşularının saldırılarına uğramıştır. Bazı dönemlerde işgal altında kalmıştır. Ama Kamboçyalıların bağımsızlık uğruna mücadele azim. 
leri hiçbir zaman yokolmamıştır. Yüz yıl kadar. önce bu bölgeye -giren Fransızlar, Kamboçya'nın yanı sıra, komşuları Laos’u ve Vietnam'ı da işgal ettiler, O güne kadar, kralların, beylerin menfaatleri uğruna birbirleriyle savaşan Güney Doğu Asya halkları, aslında düşmanı altetmek için birleşmenin zorunlu olduğunu kavradılar. Fransız emperyalizmine - ve krallara, beylere karşı birleşerek mücadeleye girdiler. Güney Doğu Asya halklarının mücade- 


lesinin önderi, ünlü Vietnamlı devrimci Ho Şi. 


Minh'ti, 

Ho Şi Minh örderliğindeki Hindiçini halkları, Fransız emperyalistlerini 1954 te kesin yenilgiye uğrattılar. Bunun üzerine emperyalistler bu bölgeden çekilmeğe ve Güney Doğu Asya halklarının bağımsızlığını tanımağa mecbur kaldılar. Ama, emperyalistler bu durum karşısında boş durmadılar, Güney Doğu Asya” dan Fransız askerleri çekilirken, bölgeye önce Amerikan askeri yardımı, ardından da Amerikan askerleri girdiler. Amerika burada kendine bağlı uşaklarını iktidara getirdi. Buna karşı Güney Doğu Asya halkları bir defa daha ayağa kalktı. Silâha sarıldı, Güney Vietnam'da, Læ os'da mücadeleye girişti. 

1954'te Kamboçya'da iktidâirda bulunan Prens Sihanuk ise, bütün bu mücadelenin dışında durmakla, tarafsız kalmakla iktidarını koruyabileceğini sandı, Sihanuk, Vietnamlı ve Laos'lu devrimcilerin Kamboçya toprakların- dan yararlanmasına göz yumuyor, ama Amerikan emperyalizmine karşı kararlı bir mücadeleye giremiyordu. Amerikan emperyalistleri, Sihanuk'un bu tarafsız tavrından bile rahatsız oldular. Bu nedenle Amerika Sihanuk'u devirmek için birkaç darbe tezgâhladı. Bunlatı tut- 


tın almaya girişti. Bunu başardı. Nihayet ge | 


çen yıl Mart ayında Sihanuk yurt dışındayken, 


Meclis Başkanı Sırik Matak ile Başbakan Lon 


Nọl, iktidarı ele geçirdiler. Sihanuk'u tammadıklarını ilân ettiler. 

Sihanuk.o sırada, Sovyetler Birliğinde bulunuyordu. Darbe haberini alınca, bütün dünya halklarının devrimci kalesi Çin Halk Cumhuriyetinin başkenti Pekin'e gitti. Çin halkı ve onun önderi Mao Zedung tarafından çok iyi karşılandı, oSihanuk, o güne kadar izlediği tarafsızlık politikasının yanlışlığını anladı. Pekin'de, bütün Kamboçyalı devrimcilerin temsilcilerini bir araya getiren bir milli cephe kuruldu. Kamboçya Milli Birlik Cephesi adı verilen bu hükümet, kısa zamanda Kamboçya” daki bütün halkı teşkilâtlandırdı. Ve gerici Lon Nol — Sirik Matak hükümetine karşı mücadele bayrağını açtı. Kamboçya halkı zaten mü- 


cadeleye hazırdı. Mücadeleyi . yürütecek bir önhdere ihtiyacı vardı. Kamboçya Milli Birlik Cephesi, bu önder oldu. Mücadelenin ateşi 


bütün ülkeyi bir anda sardı, 

Amerika, iktidara getirdiği Lon Nol — Sirik Matak ve avenesinin durumunun gittikçe kötüye gittiğini görünce, hava kuvvetlerini kurtuluş savaşçılarının üzerine saldı. Askerleririni Kamboçya topraklarına soktu. Ama, kurtuluş mücadelesi bütün halkı kavramıştı. Mücadelenin ateşi bütün etrafı kasıp kavuruyor- du. Bundan başka, Güney Doğu Asya'nın üç halkının temsilcileri, yine emperyalizme karşı verdikleri mücadeleyi birleştirmeye karar verdiler. Tekrar bir araya geldiler. Üç ülkenin sınırlarının birleştiği bir noktada yapılan bir toplantıdan sonra mücadeleyi birlikte yürütme kararına vardılar. Savaş bundan sonra daha hızlı gelişti. Amerika tası tarağı toplayıp, askerlerini çekti, Ama hava saldırılarına devam etti. 

Amerikan emperyalistlerinin silâh üstünlüğü, Kamboçya kalkının karşısında duramadı. 
Bütün Amerikan bombardımanlarına rağmen Kamboçya halkı bugüne kadar ülkenin dörtte üçünü kurtardı. Geçen hafta, gericilerin başkenti Pnom Penh'i basan * halk (savaşçıları, gericilerin hava kuvvetlerinin yüzde doksâanını yok ettiler. Halk üzerine atılmak üzere hazırlanmış 16 bin yangın bombasını yokettiler. Bir günde gericilerin 500'den fazla askerini öldürdüler, 

Kamboçya balkılın mücadelesi bizlere bir defa daha şunu gösterdi: Emperyalistlerin uçakları ne kadar modem Olursa olsun, zafe); savaşan halkındır. Kamboçya halkı, dişine kadar silâhlanmış emperyalistleri devrimci bir halkın her zaman altedebileceğini ispatladı, Kamboçya — Vietnam — Laos halkları arasındaki dayanışma, halkların birbirine bağir lığının gücünü ortaya koydu, Kamboçya halkının mücadelesi, kalkın gücünün zulmün topunu tüfeğini yerle bir edeceğini isbatlamıştır. 
Bu mücadele bize örnek olsun. Türkiye halkları da kesin zafere bu şanlı yoldan yürüyerek ulaşacaktır. Savaşın Sonucunu gericilerin silâhları değil, halkın devrimci cesareti tayin eder. 

Yaşasın Kamboçya halkının devrimi micadelesi! 
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